
NiEUWSBRIEF
Juni 2024



Zuid-AfrikA    TAnZAniA    HAïTi    OegAndA    eSwATini (SwAZilAnd)    leSOTHO    
BOSnië    CHinA    Sri lAnkA    MAlAwi    indiA    SurinAMe    POlen 

OekrAïne    filiPijnen    nePAl    MOZAMBique    MAdAgASkAr    MexiCO    egyPTe

in de volgende landen: 
Hart voor Kinderen is werkzaam



Voor u ligt ons nieuwe 
magazine waarin we 
u graag via heel veel 
foto’s met heel veel blije 
gezichten de impact van 
uw hulp willen laten zien.
Zo jong als ze zijn hebben 
de meeste kinderen in 
bijvoorbeeld de gezinnen 
waar wij zorg voor dragen 
in Zuid-Afrika, veel 
meegemaakt. Ze hebben 
trauma’s opgelopen 
door stressvolle en zelfs 
levensbedreigende 
omstandigheden. Daarom 
worden ze ook opgevangen 
in onze pleeggezinnen.

Ook in de andere landen 
waar we hulp mogen 
verlenen zoals bijvoorbeeld 
Oeganda kennen vrijwel 
alle kinderen honger, verlies 
en armoede. 
Al deze kinderen weten wat 
het is om niet veilig te zijn. 
Onze slogan ‘waar een kind 
weer kind kan zijn’ ging 
voor hen niet op.

Samen met u vind ik het 
belangrijk om me juist in te 
zetten voor die kinderen die 
in deze omstandigheden 
leven en nog niets hebben.
Het is dan ook onze missie 
kinderen vooruit te helpen 
van ‘niets naar iets’ of nog 
beter gezegd eigenlijk van 
niets naar heel veel.
Dat ‘iets’ kan namelijk een 
wereld van verschil maken 

voor deze kinderen en hun omgeving 
en soms zelfs het verschil betekenen 
tussen leven en dood. 
Met uw steun helpt u kinderen met 
voeding, water, zorg, veiligheid, 
onderwijs en heel veel liefde.

Daarom weer een blad vol met foto’s 
van blije gezichtjes van kinderen die 
‘heel gewoon’ echt kind kunnen zijn 
en genieten van hun leven. Ze hebben 
grote dromen over wat ze misschien 
na hun schooltijd kunnen worden. 
Heerlijk om over die grote dromen te 
horen en ze zo te zien genieten. 
Ik hoop dat u daar net zo blij van kunt 
worden als dat ik dat ben. 
Kijkt u naar de stralende gezichtjes 
van kinderen op pag. 4 die zo blij 
hun eerste bed aan u willen laten 
zien of op pag. 6 als ze laten zien 
dat ze schoon drinkwater uit een 
kraan kunnen halen. Iets wat deze 
kinderen pas op school voor het eerst 
meemaken. Op pag. 9 leest u over al 
wat oudere kinderen uit Zuid-Afrika 
die dankzij hun sponsors hun dromen 
inmiddels waarmaken. 
Dat is de impact van uw hulp! 

Ik voel me wel eens verdrietig omdat 
ik weet dat we nooit álle kinderen in 
de wereld kunnen helpen. Maar met 
hart en ziel mogen we doen wat we 
kunnen doen. 
Met elkaar mogen we samen de 
handen en voeten van Jezus zijn en 
zoveel mogelijk liefde uitdelen en 
reken maar dat de zegen niet alleen  
bij de kinderen terecht komt.

Onuitsprekelijk veel dank voor al uw 
hulp!
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Initiatiefnemer
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O e g a n d a

Slaapzaal jongens 
In ons vorige magazine vertelden we u over dat de 
jongens op de Masuliita school nog in klaslokalen 
moesten slapen. Inmiddels kunnen we u vertellen 
dat ze dolgelukkig zijn met hun eigen slaapgebouw 
inclusief toiletten en douches. 

Team Oeganda
We zijn trots op de mensen in Oeganda die heel 
hard werken om zoveel kinderen de kans op een 
betere toekomst te geven.
Of het nu de mensen zijn die werken in de bouw, 
de keuken, de schoonmaak of voor de klas 
staan allemaal hebben ze een groot hart voor 
kinderen en werken ze keihard om dit kinderdorp 
te realiseren en de kinderen een thuis met veel 
liefde te geven. We laten graag even wat mensen 
zien die hier in Oeganda werken.

Update Kinderdorp  in Masuliita, OegandaUpdate Kinderdorp  in Masuliita, Oeganda

Architect besprekingen met boardmembers
Schoolhoofd Prossy Namugga

Staf  en leraren Kinderdorp

Projectmanager Madina Ubuule 

Andrew Blake foto’s en video

6) Boardmembers en meeting

Leerkrachten kleuterschool

v.l.n.r.: Projectmanagers Ronald en Madina 
Ubuule, Julian Solomon (accountant), Louis Pool 
(directie HvK), Staflid (Accountantsbureau) en 
Erna Neuteboom (initiatiefnemer HvK) 
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O e g a n d a

Bouw 2e fase basisschool
Vorig jaar was de eerste helft van de basisschool klaar 
en kregen de kinderen les. Na de bouw van deze eerste 
leslokalen was het belangrijk de slaapzalen voor de 
meisjes en de jongens te bouwen. Afgelopen maand 
zijn we begonnen met de bouw van het tweede deel 
van de basisschool, want ondertussen zitten er op de 
kleuter- en basisschool al meer dan 322 kinderen!

 
Helaas zijn de bouwprijzen in de laatste twee jaar erg 

gestegen. We komen daardoor nu een bedrag van  
€ 20.000 te kort…

We hopen dat er heel veel onder u zijn die een 
steentje willen bijdragen zodat we de school in de 

komende maanden kunnen afbouwen.

 De Droom reikt verder 
van niets naar iets
Dit bouwen van een school, lerarenverblijven, 
slaapverblijven etc. etc. doen wij omdat wij inmiddels 
heel goed weten dat er nog zoveel meer kinderen zijn 
die niet naar school kunnen. Daar worden we elke 
keer als wij Oeganda bezoeken mee geconfronteerd. 
Dat raakt ons ook elke keer weer zo heftig. Ook deze 
kinderen willen we zo graag die kans geven. Zoals u 
overal kunt lezen ook in deze nieuwsbrief weer:

HELPT u MEE?

Gerealiseerd tot nu toe: 

Scan de QR-code en Scan de QR-code en 
doneer een steen doneer een steen 
via onze websitevia onze website

bouwt u mee?

 Het land bouwrijp maken
 Aanleg water put
 Omheining land
 Aanleg elektriciteitscentrale
 Bouw Kleuterschool
 Productie waterpomp  
 Wachtershuisje
 Opslag water en distributie
 Bouw Basisschool – deel 1
 Slaapzalen jongens
 Verblijf voor onderwijzers
 31 man personeel waaronder 17 leerkrachten
 322 kinderen gaan inmiddels naar de kleuter en 

basisschool

Nog te realiseren: Helpt u mee? 
 Bouw Basisschool – deel 2
 Uitbreiding verblijf voor onderwijzers
 Receptie en kantoor
 Gezondheidscentrum/ Kliniek

Update Kinderdorp  in Masuliita, OegandaUpdate Kinderdorp  in Masuliita, Oeganda

VOOR NA
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Onderwijs is de kans om de cirkel 

van armoede te doorbreken...



Mede dankzij uw hulp zijn er nieuwe waterfilter systemen geïnstalleerd op ons 
kinderdorp in Masuliita, Oeganda. Zo zijn de kinderen beschermd tegen infecties 
zoals bijvoorbeeld buiktyfus. Een ziekte die veel voorkomt in Oeganda. 

Op onze school in Masuliita slapen de leerlingen en 
leraren op het terrein van de school. Een heel normaal 
gegeven in Oeganda. Hun leven en werk is op en rond 
de school. In onze december nieuwsbrief lieten we u 
foto’s van de officiële opening van 6 appartementen 
voor 12 leraren zien.

Inmiddels is de school uitgebreid van 240 kinderen naar 
322 kinderen dit jaar en zijn we begonnen met de bouw 
van nog eens 4 appartementen met elk 2 slaapkamers 
en 5 appartementen met 1 slaapkamer. 
Als een leerkracht gaat trouwen dan komt hij met zijn of 
haar gezin ook hier wonen. Daar wordt min of meer al 
rekening mee gehouden. 

Elk appartement bestaat uit een woonkamer met 
keukenblok, douche en toiletruimte en voor elke 
leerkracht 1 slaapkamer. Een goede slaapplaats op het 
werkterrein is een extra stimulans voor leraren om voor 
onze school te kiezen en om goede leerkrachten te 
behouden.

Mocht u op uw hart hebben om hiervoor te geven dan 
zijn we u daar ook ongelooflijk dankbaar 
voor. Zonder leraren geen 
onderwijs en we hebben hen 
dan ook heel hard nodig.

Zuiver en veilig water op school 

Leraren verblijven

Dank voor alle hulp 

die u geeft.

Dank u wel!

O e g a n d a
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Honger is verschrikkelijk en 
de voedselcrisis in de landen 
waar wij hulp bieden is nog 
niet voorbij… Het is dan 
ook absoluut zo geweldig 
dat we ook in de afgelopen 
kerstperiode weer duizenden 
kinderen en hun verzorgers 
mochten voorzien van voedsel.

We laten de stralende blije 
gezichten graag voor zich 
spreken en weet van ons dat de 
dankbaarheid voor uw hulp zeer 
en zeer groot is! 
Via ons machtigings-
formulier of onze 
website of door 
een bijdrage over te 
maken via de bank 
met de vermelding 
‘voedselpakket’ kunt 
u op ieder moment 
meedoen, zodat we 
nog meer voedsel uit 
kunnen delen.

ONGELOOFLIJK VEEL DANK ONGELOOFLIJK VEEL DANK 
VOOR ALLE HULPVOOR ALLE HULP

Alvast heel erg 
veel dank!!!

Met één
voedselpakket van  € 50,00 
kunnen we een groot gezin 

een maand lang eten geven. 
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Zoals u misschien al eens via het nieuws hebt gehoord, heeft 
Zuid-Afrika een groot probleem met de elektriciteitsvoorziening 
in het land. Door slechte planning en onvoldoende uitbreiding 
van het Zuid-Afrikaans elektriciteitsnetwerk kampt Zuid-Afrika 
met ernstige tekorten. Dit leidt ertoe dat men soms wel 6 tot 12 
uur per dag zonder elektriciteit zit. Kunt u zich dat in Nederland 
voorstellen? In zo’n situatie valt natuurlijk niet te werken en 
goede zorg te geven aan de kinderen.     

Als een speciaal project voor dit jaar mochten wij het 
Rehoboth kinderdorp helpen met een donatie van €5.000,00 

dankzij uw steun. Zowel de school op het kinderdorp als 
het kantoor en de 15 pleeggezinhuizen zullen dit jaar van 

zonnepanelen worden voorzien zodat er groene stroom 
opgewekt kan worden en ze niet meer afhankelijk zijn van de 

landelijke stroomvoorziening van Eskom. 

In Oeganda is er in veel gevallen zelfs geen 
eens toegang tot elektriciteit en wanneer je wel 
een olielampje of kaars kunt betalen bestaat 
het gevaar voor brand omdat de hutjes waar de 
gezinnen in wonen gemaakt zijn van hout, modder 
en koeienpoep. Er leven vaak veel kinderen in 
een kleine ruimte en een ongelukje is dan snel 
gebeurd met alle gevolgen van dien.

De oplossing: Solarlampjes. De oplossing: Solarlampjes. 

Voor € 24,00 kunnen we drie gezinnen van zo’n 
lampje voorzien. Zon is er namelijk genoeg 
in Oeganda. Drie zonnecollectoren die licht, 
veiligheid en gezelligheid bieden.

Licht brengen in Oeganda Licht brengen in Oeganda 
Van Olie naar SolarVan Olie naar Solar

Kinderdorp Rehoboth kampt Kinderdorp Rehoboth kampt 
met ernstige elektriciteitsproblemenmet ernstige elektriciteitsproblemen

Wat is een duurzame oplossing?Wat is een duurzame oplossing?

Heel hartelijk dank 
voor uw hulp! 

BrightnessBrightness

O e g a n d a
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Z u i d - A f r i k a

Ga naar onze website: 

www.hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen/eenmalige-hulpacties



Brightness kwam als 5-jarig meisje in één 
van de pleeggezinnen terecht. Ze had daarvoor 
enkele maanden in een tijdelijke opvang, 
een Safe House, gewoond samen met haar 
oudere broer omdat hun beide ouders waren 
overleden. Tijdens hun verblijf in het Safe 
House verloor Brightness ook haar broer en 
bleef ze alleen achter…

In het pleeggezin op het kinderdorp Rehoboth 
kreeg ze een veilig thuis waar ze mocht 
opgroeien tot het moment dat ze haar vleugels 
uit kon slaan. Brightness werkte hard en deed 
na de middelbare school een opleiding om op 
een advocatenkantoor te kunnen gaan werken. 

Al snel vond ze een baan en mocht ze tijdens 
haar werk verder studeren. Het kantoor is 
heel blij met haar en ze heeft zelfs al promotie 
gemaakt! 

Aphiwe kwam als kleine jongen in een 
van de pleeggezinnen wonen die wij met 
onze stichting ondersteunen. Zijn moeder 
was overleden en zijn vader heeft hem nooit 
erkend. Afgelopen jaar was hij de prefect 
van zijn jaar op de middelbare school, 
kortom de ‘leading boy’ van zijn jaar met veel 
verantwoordelijkheden. 

Een hele eer om die rol toegewezen te krijgen. 
Hij houdt van hardlopen en is in de laatste 
nationale wedstrijden op zowel de 1500 mtr 
en de 400 mtr zesde geworden. Verder mocht 
Aphiwe Rugby spelen voor de Elsen Rugby 
Week, een nationaal event. Sinds dit jaar woont 
hij in Somerset West (dichtbij Stellenbosch) en 
doet daar een sportopleiding. Hier leert hij over 
sport, coaching, voedsel, het menselijk lichaam 
etc. Na dit jaar kan hij hierin verder studeren en 
sport coach worden. Het is zijn droom om met 
een team dat hij coacht, in welke sport dan ook 
naar de olympische spelen te gaan. 

Kinderdorp Rehoboth kampt Kinderdorp Rehoboth kampt 
met ernstige elektriciteitsproblemenmet ernstige elektriciteitsproblemen In deze nieuwsbrief willen we graag eens stilstaan 

bij het resultaat van uw en onze hulp bij de 
ontwikkeling van twee jonge mensen die opgroeiden 

in één van onze pleeggezinnen in Zuid-Afrika

Het is geweldig om te zien hoe deze twee jongeren 
de kansen die zij dankzij hun sponsors hebben 

gekregen benutten. 

We zijn trots op hen.

AphiweAphiwe

BrightnessBrightness

Dank u wel voor uw steun!!!
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Hoe verdrietig en machteloos is het wanneer een 
moeder haar kind niet die zorg kan geven die ze intens 

graag zou willen geven. Of wanneer een kind geen 
moeder (ouder) meer heeft. Ik ben zelf moeder en mijn 

hart breekt bij die gedachte. Kinderen verdienen 
liefde, zorg en onderwijs!

Door overlijden, financiën en andere persoonlijke omstandig-
heden vallen er ieder jaar donateurs uit. Alle begrip. 

Daarom zoeken wij voor 25 kinderen nieuwe donateurs. 
Voor 30 cent per dag (€ 9,00 p.mnd) kunt u al meedoen in de 
gezamenlijke zorg van een kwetsbaar kind in Oeganda. 
Wij zorgen dan voor veiligheid, voeding, een bed, kleding, onderwijs, 
medische zorg en heel, heel veel liefde… 

Laten we samen deze kinderen helpen!
Voor nu alvast: Dank u wel! 

Initiatiefnemer Erna Neuteboom 

Scan de QR code om donateur te worden of ga naar onze website    

      www.hartvoorkinderen.nl/kindsponsoring

Donateurs 
ontvangen één keer 
per jaar een update 
over het jongetje 
of meisje dat zij 

sponsoren. 

Laten we samen 
onze liefde delen...



L e s o t h o S w a z i l a n d

Lesotho is een arm land. Meer dan de 
helft van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Daardoor kunnen veel 
kinderen niet naar school en vandaar dat 
we onze partners daar graag helpen met 
schoolkleding, schoenen, voedsel en 
onderwijsmaterialen of bijvoorbeeld een 
gehoorapparaatje omdat dat nodig is voor 
een kind om naar school te kunnen. 
Hieronder ziet u 
wat foto’s van het 
uitdelen van kleding 
met de kerst en 
de kinderen in de 
kleuterschool die 
voor het eerst leren 
kleien.

Bulembu is een klein dorpje in de bergen 
van Swaziland. Bulembu was tot 2002 een 
mijndorp en om die reden woonden er veel 
mijnwerkers. Nadat de mijn werd gesloten en 
de mijnwerkers vertrokken waren kregen hun 
huisjes een nieuwe bestemming en een flinke 
opknapbeurt. Een hele klus omdat er geen 
toilet of stromend water aanwezig was en de 
huisjes erg verwaarloosd waren.
Op dit moment zijn er 380 weeskinderen die 
in deze voormalige mijnhuisjes in Bulembu 
worden opgevangen. In elk huisje een 
pleegmoeder met 5 à 6 kinderen.
De droom is dat Bulembu een zelfvoorzienende 
gemeenschap zal worden. Een dorp, waar 
kinderen een warm (t)huis hebben, naar school 
kunnen en zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Door de jaren heen heeft Stichting Hart voor 
Kinderen dankzij donateurs aan van alles 
mee kunnen helpen. Van het opknappen van 
huisjes, of het bouwen van een eetzaal tot 
voedselpakketten, schoolkleding of het leveren 
van laptops etc.
Dit jaar was het mogelijk om met € 20.000 bij 
te dragen aan voedzame maaltijden voor deze 
380 kinderen. Dat is voor deze organisatie elke 
dag weer een hele opgave. 

Heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage!!!

DankuwelDankuwel

Bulembu
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We kregen een hulpverzoek voor 
erg arme gezinnen in Polen. Martha, 
Paulina en hun team kochten voedsel, 
lichaamsverzorgingsproducten, 
kleding, dekens en zelfs koelkasten in 
en brachten dit naar de gezinnen die 
deze hulp hard nodig hebben. 

I n d i a

Afgelopen kerst heeft Hart voor Kinderen aan 
een mooie kerstactie van Ambassadors Ministries 
Missions in India meegewerkt. In de plaatsen 
Draksharama en Hubli werd voedselhulp geboden 
aan weduwen, wezen en arme gezinnen. Mathijs 
en Willemijn Piet zijn betrokken bij deze stichting 
en vroegen ons om hulp. 
Zo werd het mogelijk om weduwen, arme gezinnen 
en kinderen te bemoedigen met een onvergetelijke 
kerst. De weduwen werden verrast met een deken 
en pakket met etenswaren. Kunt u zich de blije 
gezichten voorstellen? De dankbaarheid is zeer 
groot. 

Daarnaast waren er ook diverse 
kerstfeesten voor kinderen. Voor hen 
was het heel bijzonder. Veel kinderen hebben geen 
vader of moeder meer en komen uit zeer arme 
gezinnen. Samen mochten ze kerst vieren. En 
wat hebben ze genoten van dans, muziek en een 
heerlijke maaltijd. Het was één groot feest waar 
de geboorte van Jezus centraal stond. Na afloop 
kregen de kinderen allemaal een kerstcadeau mee: 
een prachtig pakket met een mooie jurk of broek 
en blouse. Wat een blijdschap! Voor deze kinderen 
was het écht kerst. 

Een onvergetelijke kerst voor 
weduwen en kinderen in India

P O L E N

Dank jullie wel!!!

Martha
Paulina
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Acties in Nederland

Dank u wel voor al uw acties of lieve berichten die we in het 
laatste halfjaar mochten ontvangen. 
Echt elke keer weer een bemoediging! 

Op 20 april werd in Zaltbommel een prachtig 
concert gegeven ten behoeve van de missie 
en het werk van Hart voor Kinderen.
We waren uitgenodigd om daarbij aanwezig 
te zijn. Het concert met de koren was 
indrukwekkend. 
In de mooie setting van al de prachtige 

MatraspakketTEN actie

13

Elk najaar weer voeren wij onze 
hulpactie ‘U droomt op een 
matras, zij dromen van een 
matras’. Deze actie blijft nog 
steeds hard nodig.

Heel veel volwassenen, laat staan 
kinderen, in Oeganda, hebben nog 
nooit op een matras geslapen. 
Ze slapen op een stukje karton, 
plastic of wat oude lappen. 
Muskietennetten blijven belangrijk 
om malaria te voorkomen. 
Nog altijd een ziekte waar 
honderdduizenden kinderen 
aan sterven. 

Dank jullie wel!!!

koorzang was het dan ook een voorrecht de bezoekers te 
mogen vertellen over ons werk. 
We willen de organisatie van www.muziekvoorelkaar.nl, 
de vrijwilligers en de zangkoren die aan deze mooie avond 
hebben meegewerkt hartelijk danken voor hun belangeloze 
inzet! Wat een zegen! 

Zo af en toe moeten we het nodige inpakken denk bijv. aan 
flyers of voortgangsrapportjes.
We zijn dan heel erg blij als vrijwilligers ons helpen en 

maken er dan telkens wel een 
gezellige middag van. 

Als u ook een actie wil organiseren…  
We helpen u graag met het verstrekken 
van materiaal (nieuwsbrieven of flyers) 
om zo met uw actie een verschil te 
kunnen maken in de levens van kinderen 
die dit zo hard nodig hebben.

Meestal slapen er meerdere kinderen op 1 matras. 

Dus heel veel blije kinderen!

Voor een bedrag 
van € 25,00 kunnen 

we de kinderen en ouders in Oeganda van een matraspakket bestaande uit een matras, deken en muskietennet 
voorzien. 

We hopen dat u ook dit 
jaar weer meedoet!
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Onderwijs is DE kans om de cirkel van armoede te 
doorbreken. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen in 
ontwikkelingslanden de kans krijgen op scholing. Al was het 
alleen maar vanwege vaak de enige maaltijd die de kinderen 
op een dag op school ontvangen.  
Onderwijs doorbreekt de cirkel van armoede… 

Schoolfonds
En er zijn nog zoveel kinderen in de landen waar wij werken 
die niet naar school kunnen puur omdat er gewoon geen 
geld voor is. Maar elk kind droomt ervan om later iets te 
kunnen doen of te worden. 

Iedere keer als een kind naar school kan zijn ze ontzettend 
blij! Ze willen het de hele wereld laten weten. Zo ook Owen, 
een jongetje in Oeganda, die naar zijn moeder rende en riep 
Mama, mama… ik heb een sponsor en mag naar school!  
En de moeders kunnen hun geluk ook niet op. 
Zij willen het beste voor hun kind. 

Helpt u mee aan het verschil van niets naar iets?
Het verschil of een kind wel of niet naar school gaat? 
Helpt u mee aan ons schoolfonds van waaruit wij kinderen 
in diverse landen naar school helpen… ? 
Iedere blijk van liefde door een donatie  
(incidenteel of structureel) van bijv. 10, 25 of 50 
euro opent de wereld voor een kind… 

NAAR SCHOOL

HELP EEN KIND

Onderwijs opent de wereld voor een kind… 

Scan de QR-code en doneer 
via onze website
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Dona Nobis Pacem… 
(geef ons vrede)

De aanval van Iran op Israël ligt ons nog vers in het geheugen. Zijn 
we op weg naar een derde wereldoorlog? Wie zal het zeggen? 
Op zoek naar inspiratie voor dit artikel bleef ik me verbazen over het 
wonder dat Israël die aanval overleefde… Maar liefst 99% van de 
300 raketten en drones uit Iran werden mede ondervangen door een 
nieuw luchtafweersysteem die de naam draagt van David’s Sling. 
Een geavanceerde radartechnologie om flexibel maar met geleide 
precisie dreigingen te detecteren en te neutraliseren. Heel wat van 
die raketten waren 10 meter lang met behoorlijke ladingen aan 
explosieven… Het had heel anders kunnen aflopen…

David’s Sling (David’s Slinger) als afweersysteem verwijst op 
symbolische wijze naar het Bijbelse verhaal over David en Goliath. 
De kleine David (Israël) die zich verdedigt tegen de grote bedreiging 
(raketten) zoals Goliath. Het verhaal zelf verteld over de moed van de 
jonge herder David en zijn overwinning op de reusachtige Filistijnse 
krijger Goliath… David was een voorbeeld van moed, vertrouwen in 
jezelf en vertrouwen op God in moeilijke situaties…  

Als ik zo rondkijk in de wereld word ik soms echt wel benauwd van al 
die reusachtige krijgers die de wereld in hun macht houden… U kent 
ze wel… 
En dan denk ik ook aan alle criminaliteit die zo aan de orde van de 
dag is. Criminaliteit die de kloof tussen rijk en arm (benadeelden) 
alleen maar groter maakt… Onlangs luisterde ik naar het lied Dona 
Nobis Pacem van een zanggroep en vroeg me af is er überhaupt een 
manier om bij te kunnen dragen aan vrede in deze wereld? 
En hoe ziet Gods vrede eruit? 

Als Hart voor Kinderen zijn we op dit wereldtoneel maar een 
minuscule goede doelen organisatie. Ik bedacht me dat we een 
kleine David zijn met twee parttime medewerkers en een vrijwilliger 
maar met een enorme slagkracht… Een ‘afweer’systeem met 
‘geleide’ precisie. Een alternatief antwoord op het kwaad in de 
wereld. Waar we liefde zaaien in plaats van haat… Waar we vrede 
brengen in plaats van oorlog… Als organisatie minuscuul maar toch 
wereldwijd aanwezig… En dat alles door Gods genade. 

We maken graag gebruik van onze hulppartners in het buitenland, 
een bestuur waar we op kunnen bouwen, een heel aantal vrijwilligers 
en vele duizenden vrienden als donateur. 

Zo mochten we samen met u een groot kinderdorp stichten in de 
rimboe van Oeganda… (pagina 4 en 5) en helpen we duizenden 
kinderen en volwassenen aan voedsel en onderwijs. Op pagina 2 van 
dit magazine vindt u gemarkeerd met ‘hartjes’ al die plekken in de 
wereld waar wij helpen of geholpen hebben. 

Op die manier brengen we met de ‘hartjes’ in 
onze slinger Gods liefde en Gods karakter in 
deze wereld. Onze zwakheid is Zijn kracht...

Ons gebed blijft:
Miserere Nobis (Ontferm u over ons) 
Dona Nobis Pacem… (Geef ons vrede). 

Louis Pool
Directie Hart voor Kinderen 

Langs deze weg willen we iedere donateur 
bedanken die i.v.m. het ontbreken van hun adres 
door ons niet persoonlijk bedankt kon worden. 

Vermeld a.u.b. bij uw giften uw postcode en 
huisnummer of uw emailadres.  

We zijn u zeer erkentelijk.
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Juni 2024 

Stichting Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die 
zich inzet voor thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen 
in zeer moeilijke levensomstandigheden. 

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp - Snelle meetbare 
impact - Hulp bij zelfredzaamheid - Geen dure 
transporten - Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht 
- Samenwerking met lokale gescreende organisaties 
- ongesalarieerde directeur - Geen dure organisatie of 
dure kantoren 

Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt 1 tot 3 maal 
per jaar gratis verspreid. Onze e-mail nieuwsbrief sturen 
we met enige regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw 
emailadres dan naar: info@hartvoorkinderen.nl 

CONTACT ALGEMEEN 
Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren 
Telefoon: 035-7721104 
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl 
Website: www.hartvoorkinderen.nl 

GIFTEN 
Giften voor Stichting Hart voor Kinderen kunnen worden 
overgemaakt naar: 
ING bank: NL41 INGB 000 000 4520
Maandelijkse donateurs ontvangen 1 x per jaar een 
voortgangsrapport over het gesponsorde gezin/kind. 

EINDREDACTIE: 
Erna Neuteboom - Louis Pool 
VORMGEVING & DRUK: 
Daniel en Rebekka, Vanderperk groep
FOTOGRAFIE: 
Justin Heyl, Louis Pool, Synthography, Madina Ubuule, 
Tamara Maat

KEURMERKEN 
• CBF - Centraal Bureau voor Fondsenwerving 
• ANBI - RSIN nummer: 8195.25.339 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100% aftrekbaar bij een 
periodieke schenking 
KvK nummer: 32136226 

Copyright © 2024 Stichting Hart voor Kinderen 
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig en 
beschermd en mogen alleen worden gebruikt na 
schriftelijke toestemming. 

colofon

Gun uw nieuwsbrief een 
nieuwe bestemming.  
Gooi ‘m niet weg maar 
geef deze door! 

Volg Hart voor Kinderen 
op de sociale media 
voor de meest actuele 
informatie. 

stichtinghartvoorkinderen
@HartvoorKinderen
hartvoorkinderen 15

David en Goliath 



Namens stichting Hart voor Kinderen wil ik alle donateurs van Hart voor Kinderen 
hartelijk danken voor hun gebedsondersteuning en financiële support die we voor 

kwetsbare kinderen in de afgelopen 16 jaar mochten ontvangen. 

Duizenden arme kinderen wereldwijd 
werden gezegend door uw 

ontferming en barmhartigheid!!

Met blijdschap zetten we ons werk voort met de opvang van kinderen in nood. 
Met Onderwijs, Voedselpakketten, Matras/Muskietenpakketten en andere Noodhulp.

Zie voor meer informatie
www.hartvoorkinderen.nlHelpt u mee? 

Dank u wel!

Noodhulp - Voedsel Kind sponsoring
Incidentele acties 
Matraspakketten Schoolfond - Onderwijs


