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in de volgende 22 landen: 
Hart voor Kinderen is werkzaam

Zuid-Afrika    Tanzania    Haïti    Oeganda    Eswatini (Swaziland)    Lesotho     Gambia   
Bosnië    China    Sri Lanka    Malawi    India    Suriname    Polen   Togo 

Oekraïne    Filipijnen    Nepal    Mozambique    Madagaskar    Mexico    Egypte



Graag wil ik met u een 
persoonlijk kerstverhaal 
delen. Een bijzondere 
ervaring die we opdeden 
toen we onlangs voor een 
werkbezoek in Oeganda 
waren. 

Het was een rustige 
middag toen we in het 
hotel aankwamen. We 
waren moe van de dag en 
stonden eigenlijk vooral 
te wachten tot onze 
kamer geregeld was. De 
jonge hotelmanager, een 
vriendelijke man met een 
zachte stem, hielp ons met 
inchecken. Zijn naam is 
Andrew. 
Zoals dat gaat, begon het 
gesprek heel gewoon. Even 
later vroeg hij wat ons werk 
was, bijna terloops, alsof 
hij het al honderden keren 
had gevraagd aan reizigers 
voor ons.
Maar toen we ons 
verhaal deden over Hart 
voor Kinderen, over de 
kinderen die we opvangen, 
kinderen zonder ouders, 
kinderen die in moeilijke 
omstandigheden leven — 
gebeurde er iets.
Hij bleef volledig stil. 
Zijn ogen bleven op ons 
gericht, maar het was alsof 
hij niet meer keek naar ons 
gezicht… maar naar een 
herinnering ver weg. 
En toen, heel langzaam, 
verschenen er tranen in zijn 
ogen. 
“Dat ben ik,” zei hij zacht.
“Dat kind… dat ben ik.” 
Wij verstilden. Zijn woorden 
raakten ons diep in het 
hart. 
Hij vertelde dat toen hij 5 
jaar was zijn ouders waren 
omgekomen door hiv/
aids. Hij was jong. Alleen. 
Kwetsbaar.
Maar ergens, op een 
moment dat hij het zelf niet 

meer verwachtte, was daar iemand. 
Een sponsor die naar hem omzag. Die 
zijn hart opende. Die hem omarmde 
en zijn school, zijn middelbare 
opleiding en uiteindelijk zelfs zijn 
beroepsopleiding betaalde. 
Hij veegde de tranen niet weg toen hij 
verder sprak.
“Zie mij nu,” zei hij, met een glimlach.
“Ik heb een baan. Ik ben nu manager 
van dit hotel. Wie had dat ooit kunnen 
bedenken.” Ook zelf ontroerd keken 
we naar hem. Niet alleen als manager. 
Maar als bewijs.
Levend bewijs… dat liefde, investeren, 
en geloof in een kind een levenslijn 
kan worden.
Want achter ieder kind dat we 
opvangen, schuilt de hoop op precies 
dit: dat het leven weer openbreekt, dat 
toekomst mogelijk wordt. Zijn verhaal 
laat zien dat één leven dat gezien en 
gedragen wordt, honderden andere 
harten kan raken. 
Wij voelden het diep in ons hart:
God werkt. Hij weeft. Hij maakt nieuw.
En soms, zomaar in de lobby van een 
hotel, laat Hij je dat even zien.
Het was een herinnering aan de 
wonderen die gebeurd zijn — en nog 
zullen gebeuren. We liepen weg uit dat 
gesprek bemoedigd, dankbaar, stil en 
tegelijk vol vreugde.

Tenslotte: we waren ontzettend 
bemoedigd omdat we een glimp 
mochten waarnemen van dat wat 
gezaaid wordt, vrucht draagt.
De ontmoeting met Andrew herinnerde 
ons eraan waarom we doen wat we 
doen. En hoe groot het wonder kan 
zijn wanneer één mens besluit zich 
over een kind te ontfermen.

Voor u ligt een blad vol verhalen en 
foto’s waarmee wij u graag willen 
bemoedigen. We willen u laten zien 
dat elke investering die u doet in 
kinderen zo ongelooflijk waardevol is.

Ik wens u van harte liefdevolle 
kerstdagen en Gods zegen voor het 
nieuwe jaar.

Voorwoord
inhoudsopgave

5 Een onvergetelijke kerst...

11 Onze pleegmoeders zijn helden

13 Een dank u wel uit Oekraïne

20 Arie en Nel 45 jaar getrouwd

Een bijzondere 
ontmoeting….   

Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer

22 Samen Gods liefde doorgeven
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Enorme blijdschap en dankbaarheid op Enorme blijdschap en dankbaarheid op 
de gezichten van kinderen en moeders bij de gezichten van kinderen en moeders bij 

het uitdelen van voedsel…het uitdelen van voedsel…

Hartelijk Hartelijk 
dankdank    

De vraag naar De vraag naar voedsel blijft voedsel blijft 
Helpen we hen dit jaar ook aan Helpen we hen dit jaar ook aan 

een een onvergetelijk kerst? onvergetelijk kerst? 
(Zie blz 5).(Zie blz 5).  
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Toch zijn er nog zoveel kinderen die dagelijks niet weten of er genoeg 
te eten zal zijn. Deze kerst willen we daar samen met u graag iets aan 

doen. Met onze kerstactie hopen we 2.000 voedselpakketten 
uit te delen aan gezinnen in nood. Met één pakket van €50,- kunnen 
we een groot gezin een maand lang van voedsel voorzien  — en een 

beetje hoop, warmte en waardigheid geven.

Uw steun betekent meer dan woorden 
kunnen zeggen. Maak uw gift over naar 

Hart voor Kinderen
IBAN: NL41 INGB 000.000.4520  

o.v.v. Kerst voedselpakket
www.hartvoorkinderen.nl

HONGER IS IETS WAT NIEMAND ZOU MOETEN 
MEEMAKEN, ZEKER NIET KINDEREN.

www.hartvoorkinderen.nl

Volg ons op Facebook of vraag onze e-mailnieuwsbrief 
aan of scan de QR-code voor een donatie.

Wat geweldig dat u ons in het afgelopen jaar 2025 
ondersteund hebt. Juist uw betrokkenheid heeft voor vele duizenden kinderen in de 
landen waar wij werken ontzettend veel betekend. Dank u wel!  
We wensen u gezegende kerstdagen, vrede en liefde voor het nieuwe jaar.”
  

Hartelijk DANK!

een onvergetelijke

kerstkerst

Wilt u helpen?

Liefdevolle 
kerstdagen en veel zegen 
in 2026

MET UW HULP GEVEN WE KINDEREN BLIJDSCHAP, HOOP EN EEN KERST OM NOOIT TE VERGETEN.
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Update Kinderdorp       in Masuliita, Oeganda
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Een gezondheidscentrum 

voor Masuliita... 
Tijdens ons werkbezoek in oktober 
hebben we met eigen ogen gezien 
hoe ver de bouw van het nieuwe 
gezondheidscentrum voor ons 
Kinderdorp al gevorderd is. 
De plannen zijn ambitieus: de kliniek 
moet niet alleen het Kinderdorp, 
maar ook de hele omliggende 
gemeenschap gaan bedienen, en 
uiteindelijk volledig zelfvoorzienend 
worden.

Voor de 370 kinderen die in het Kinderdorp 
wonen en leren, en voor de meer dan 50 
toegewijde medewerkers en hun families, 
betekent dit centrum straks toegang tot 
basiszorg op loopafstand: geen lange, 
vermoeiende reizen meer naar een 
overvol ziekenhuis ver weg. 

Wat nog nodig is 
Een gebouw alleen maakt nog geen kliniek. Om 
te kunnen openen, zijn er nog materialen nodig: 
medische apparatuur, laboratoriumbenodigdheden, 
meubilair, hygiënevoorzieningen en overige 
middelen om goede zorg te kunnen leveren. 
Hiervoor is nog een investering van € 40.000 
nodig, waarvan inmiddels € 9087,25 is ontvangen.

Via de machtgingskaart of website kunt u een 
bijdrage doen.

heel hartelijk heel hartelijk dank!dank!

Verloskamer

Lab met microscoop en koelkasten

Apotheek

Namens de kinderen, de staf en de omwonenden:



Update Kinderdorp       in Masuliita, Oeganda
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Gerealiseerd tot nu toe: 

Scan de QR-code en Scan de QR-code en 
doneer een steen doneer een steen 
via onze websitevia onze website

bouwt u mee?

	 Het land bouwrijp maken
	 Aanleg waterput
	 Omheining land
	 Aanleg elektriciteitscentrale
	 Bouw kleuterschool
	 Productie waterpomp  
	 Wachtershuisje
	 Opslag water en distributie
	 Bouw basisschool
	 Slaapzalen meisjes
	 Slaapzalen jongens
	 Verblijf voor onderwijzers en  

hun gezinnen
	 50 man personeel waaronder  

22 leerkrachten
	 370 kinderen gaan inmiddels naar 

	 de kleuter- en basisschool

Nog te realiseren: 
Helpt u mee? 
	 Multifunctionele hal
	 Receptie en administratie
	 Gezondheidscentrum/ Kliniek

WWW.HARTVOORKINDEREN.NL

Tijdens ons 
werkbezoek in 
het regenseizoen 
waren we zelf 
getuige van hoe 
belangrijk de nieuwe multifunctionele ruimte is voor de inmiddels 
370 schoolgaande kinderen. Hieronder enkele foto’s van de 
bouwontwikkeling De nieuwe plek waar onze kinderen in alle rust 
kunnen eten, huiswerk maken, examens afleggen en samenkomen 
voor bijzondere momenten zoals bijv. de zondagschool en andere 
evenementen. Op dit moment komen de kinderen in een veel te 
kleine en open ruimte samen. (zie foto ‘oud’) 

Op de foto hierboven kunt u zien hoever ze met de bouw van het 
nieuwe multifunctionele gebouw zijn. 

Wat nog nodig is… 

Maar een gebouw is pas compleet met de juiste inrichting!  Stoelen, 
tafels, verlichting, een podium, een geluids- en lichtinstallatie- alles 
wat deze ruimte tot een bruisend hart van het kinderdorp maakt. 
Om dit mogelijk te maken is een bedrag van € 15.000 nodig.  
Iedere bijdrage is welkom. Dat kan via de bijgevoegde antwoord-
kaart of via onze website.

oud

Tegen weer en wind bestand... 

nieuw

nu



Scan de QR-code 
en doneer via 
onze website

Het raakt me diep wanneer een kind zonder moeder moet opgroeien,
of wanneer een moeder haar kind niet de kans kan geven om naar school te gaan.

Als moeder kan ik me niet voorstellen dat er niemand zou zijn
die in een moeilijke tijd voor mijn kinderen zou zorgen.

Ieder kind verdient liefde, zorg en onderwijs.

Laten we samen 
onze liefde delen....

Voor 30 cent per dag (9 euro per maand) helpt u mee 
in de zorg voor verlaten en kwetsbare kinderen zodat 

ze onderwijs, drie maaltijden per dag, een bed, kleding, 
veiligheid en liefde krijgen. Doe mee en word een 

‘moeder’ voor één van deze kinderen.  

Heel hartelijk dank!

Helpt u mee?

888

sponsor een kind in Oeganda! 



Een mooi voorbeeld van Een mooi voorbeeld van 
kindsponsoring in Oeganda:kindsponsoring in Oeganda:  

nieuw begin nieuw begin 
voor Richard en voor Richard en 
de kleine Vicentde kleine Vicent

De zevenjarige Richard en de 
vijfjarige Vicent kenden al op 
jonge leeftijd groot verlies. Ze 
verloren beide ouders aan hiv/aids 
toen Richard vijf en Vicent nog 
maar drie jaar oud was. Samen met 
hun grote broer en twee zusjes 
bleven ze achter, zonder familie 
om op terug te vallen.

Hun oudste broer, pas twaalf 
jaar oud, deed zijn uiterste best 
om voor de jongere kinderen te 
zorgen. De twee zusjes werden 
uiteindelijk liefdevol opgenomen 
door een vrouw uit de 
gemeenschap. Zo bleven 
Vicent en Richard alleen 
achter in het ouderlijk 
huis samen met hun grote 
broer. Het hutje had 
geen deuren er was geen 
beddengoed, nauwelijks 
eten, kleding, laat staan 
veiligheid.

O e g a n d a

Een dorpsleider 
schakelde onze 
partners in 
Oeganda in. Toen 
onze medewerkers 
de jongens 
bezochten, troffen 
ze hen in deze 
hartverscheurende omstandigheden 
aan: slapend op de kale vloer, met 
gezwollen buikjes door honger, 
terwijl hun grote broer op het land 
van anderen werkte om wat eten te 
verdienen.

Onze harten braken bij het zien 
van hun situatie. Daarom hebben 
we Richard en Vicent opgenomen 
in onze zorg — om hen een veilige 
plek, voeding, onderwijs en vooral: 
liefde te bieden.

Vandaag de dag gaan 
Richard en Vicent naar 
school, spelen ze met 
andere kinderen en durven 
ze weer te lachen — weer 
kind te zijn.voor en na

Sinds kort zijn Vicent en Richard aan onze 
zorg toevertrouwd maar we hebben nog geen 
sponsors genoeg voor deze twee (en nog 
meerdere) kinderen kunnen vinden. Dankzij onze 
donateurs kunnen wij kinderen als Richard en 
Vicent een toekomst geven. We zoeken dus een 
of meerdere sponsors voor deze kids… 

Wie geeft zich op? 
Met uw bijdrage zorgen we voor 
voedsel, onderwijs, medische zorg en 
een liefdevolle omgeving waarin ze 
kunnen opgroeien.

Mee doen…Kijk hiernaast op pagina 8 .
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Uw hulp verandert levens…
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Samen met u kunnen we daar iets aan doen...

Doe mee en geef kinderen de 
toekomst die ze verdienen.

Sponsor een gezin!Sponsor een gezin!
In Zuid-Afrika groeien duizenden kinderen op zonder ouders of leven in onveilige thuissituaties. 

Mishandeling, verwaarlozing en armoede ontnemen hen de kans op een normale jeugd.

Hart voor Kinderen helpt sinds 2008 – in samenwerking 
met lokale partnerorganisaties in Kaapstad, Jeffreys Bay, 
Humansdorp en Port Shepstone – honderden kwetsbare 
kinderen en jongeren aan een liefdevolle en veilige plek 
om op te groeien. In kleinschalige pleeggezinnen krijgen 
zij de zorg en aandacht die ze verdienen.

Het hart van ons Gezinssponsoring-zorgmodel is een 
warm gezinshuis. Daar woont een pleegmoeder met 
maximaal vijf tot zes pleegkinderen onder één dak. 
In deze veilige omgeving krijgen kinderen een nieuwe 
kans om liefde, structuur en stabiliteit te ervaren.

Daarnaast bieden we:

	 Onderwijsbegeleiding – met bijlessen, toets 
ondersteuning en buitenschoolse activiteiten.

	 Therapeutische zorg – van maatschappelijk werkers 
en therapeuten voor kinderen met trauma.

	 Hereniging met familie – als het kan, helpen we bij 
een veilige terugkeer naar hun biologische familie.

	 Begeleiding naar zelfstandigheid – voor jongeren 
die op eigen benen gaan staan. 

Uw steun maakt het verschil. Word gezinssponsor en help mee. 
Met uw maandelijkse bijdrage zorgt u voor onderwijs, therapie, voeding en 

heel veel liefde. Elk jaar ontvangt u een 
update over het gezin en de 
kinderen die u ondersteunt.

Ons hulpmodel van gezins-
sponsoring bestaat uit de hulp van 
meerdere donateurs die samen met 
elk € 9,00 per maand in het levens-
onderhoud van een gezin voorzien.  

Het bedrag per kind valt hoger uit dan ons 
hulpmodel voor kindsponsoring de reden 
daarvoor is omdat de lasten hoger uitvallen. Dat 
komt door de vergoeding voor de pleegmoeder, 
de huur en de lasten van een woning en Zuid-
Afrika is duurder dan Oeganda.

Z u i d - A f r i k a

Geef een kind in Zuid-Afrika een toekomst 
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Uw steun maakt het verschil. Word gezinssponsor en help mee. 
Met uw maandelijkse bijdrage zorgt u voor onderwijs, therapie, voeding en 

heel veel liefde. Elk jaar ontvangt u een 
update over het gezin en de 
kinderen die u ondersteunt.
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Een inkijkje in de voortgang en verdere ontwikkeling van drie 
kinderen in onze Zuid-Afrikaanse pleeggezinnen

Z u i d - A f r i k a

Sipho werd verlaten en alleen 
in een veld gevonden. Hij werd 
naar het maatschappelijk werk 
gebracht, waar hij een naam 
kreeg. Uiteindelijk werd hij 
geplaatst in één van de door ons 
gesponsorde gezinshuizen. Daar 
krijgt hij nu de kans zich verder 
te ontwikkelen. Er zijn geen 
familieleden met een biologische 
verwantschap van hem bekend.

Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar voor hem: hij 
heeft het eerste jaar van de middelbare school met goed 
resultaat afgerond en is overgegaan naar de tweede klas. 
Zijn favoriete vak is life science (levenswetenschappen). 
Hij is geïnteresseerd in hoe het menselijk lichaam werkt 
en vertelde dat hij later het liefst medicijnen zou willen 
studeren. Ook op andere vlakken ontwikkelt hij zich goed, 
zowel fysiek als mentaal. 
Buiten school heeft hij een paar passies: hij houdt van 
hardlopen en schaken. Sociaal doet hij het goed, en hij 
geniet van het samenzijn met anderen.

Ludo is als baby in het kinderdorp 
komen wonen. Hij was ondervoed 
en heeft meerdere keren op het 
randje van de dood gebalanceerd. 
Gelukkig gaat het nu heel goed met 
hem. Ludo heeft geen ouders meer.

Ludo volgt inmiddels een opleiding 
in administratie. Hij is geslaagd voor 
niveau 2 en is nu doorgestroomd 
naar niveau 3. Zijn favoriete vak is Computer Practice, waarin 
hij graag met technologie werkt.
Zijn grootste droom is om ooit de Olympische Spelen te 
winnen voor Zuid-Afrika. Het afgelopen jaar deed hij mee 
aan een regionale atletiekwedstrijd, waar hij de 5000 meter 
rende. Het was een spannende race en hij werd tweede. 
Dankzij deze prestatie werd hij geselecteerd om deel te 
nemen aan de provinciale atletiekwedstrijden.
Zijn grootste hobby is dan ook hardlopen. Ludo heeft een 
groot doorzettingsvermogen en schrijft daarnaast graag 
verhalen. Hij houdt veel van zijn pleeggezin, is gezond en 
ontwikkelt zich prima.

Simoney’s moeder is overleden, en 
van haar vader is niets bekend.
Ze werd erg verwaarloosd 
opgenomen in dit gezin. Destijds 
heeft ze ernstige brandwonden 
opgelopen bij haar moeder thuis, 
en ze moet met aangepaste 
schoenen lopen.

Simoney kon moeilijk leren en 
raakte snel afgeleid, maar dankzij de liefdevolle zorg en het 
geduld van haar pleegmoeder is het haar gelukt een diploma 
te halen. Inmiddels werkt ze bij een kinderdagverblijf, waar 
ze enorm van geniet. Ze werkt hard en gaat op een hele 
leuke manier met de baby’s om. Zo draagt ze de kindjes 
op haar rug om ze in slaap te brengen en geeft ze hen veel 
aandacht en liefde.
Langzaamaan leert ze op eigen benen te staan en 
ontwikkelt zij zich erg goed.

De pleegmoeders zijn onze helden
Zij zijn degenen die de kinderen van klein tot groot 
opvoeden. Dankzij hun geduldige zorg krijgen de kinderen 
weer het gevoel ergens bij te horen; deel uit te maken van 
een gezin. De kinderen ervaren veiligheid, zorg en heel veel 
liefde.

We willen onze 
donateurs heel erg 

bedanken dat ze deze 

pleegzorg mogelijk 
maken.
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Voedsel voor India 

OekraïNE

Een jaar lang voedsel- 
en hygiënepakketten voor 
14 gezinnen in de Oekraïne

14 gezinnen in de regio Rivne, West-
Oekraïne, die door de oorlog alles zijn 
kwijtgeraakt en in ernstige financiële en 
sociale problemen zijn geraakt, hebben 
hulp nodig.

Door het verstrekken van voedsel- en 
hygiënepakketten was het mogelijk hun 
dagelijkse levensomstandigheden, welzijn en 
gezondheid te verbeteren. Daarnaast verlenen 
lokale medewerkers en partnerkerken tijdens 
bijeenkomsten emotionele en geestelijke 
ondersteuning. Deze hulp versterkt de 
veerkracht en hoop van de gezinnen. 

150 ontheemde kinderen in Oekraïne konden afgelopen zomer 
een week ontsnappen aan de dagelijkse stress en spanning 
van de oorlog. Het kamp creëert rust, structuur en ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling door middel van gezonde voeding, 
persoonlijke begeleiding en diverse activiteiten.

Het thema van dit zomerkamp was ‘UPGRADE’. Het kamp draagt 
bij aan het versterken van hun emotionele veerkracht, het 

opbouwen van sociale vaardigheden en het bieden van 
een positieve ervaring die hen helpt omgaan met de 
moeilijke en verdrietige situatie waarin zij zich bevinden. 
Dankzij uw ondersteuning was het mogelijk een bijdrage 

te leveren aan dit kamp. Zie hiernaast de blijdschap 
van de kinderen… 

Beste sponsors, 
Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw warme betrokkenheid, 
voor uw steun en een oprecht hart dat niet onverschillig blijft 
in deze moeilijke tijden. Vooral bedanken we u voor de hulp 
met voedsel- en hygiënepakketten voor ons gezin, en ook voor 
het mogelijk maken van het zomerkamp waar onze kinderen zo 
naar uitkeken. 
Wij geloven dat God alle barmhartige harten zal raken en zal 
helpen om ons land te redden!!! 

Met respect,
Familie Lisenko (gevlucht uit Charkiv)

Zomerkamp voor kinderen

12



OekraïNE

Voedsel voor India 

Beste sponsor,
Ik wil u heel erg bedanken dat ik naar 
het zomerkamp mocht. Het betekent 
heel veel voor mij om tijd te mogen 

doorbrengen in zo’n gezellige 
omgeving en even niet te hoeven 
denken aan de oorlog.

Ik heb het kamp ook echt heel 
geweldig gevonden! Het team was 
super. Het programma was leuk en 
spannend en we hebben heel veel 
spelletjes gedaan. Ik ben heel blij dat 
ik mijn zomervakantie op zo’n leuke 
manier heb mogen doorbrengen.

Dank u wel uit de grond van mijn 
hart dat u dit heeft mogelijk gemaakt.                                        
Ik wens dat God u rijkelijk zal 
zegenen voor uw vriendelijkheid en 
vrijgevigheid.

Met veel dankbaarheid,
Valeria
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Dankwoord uit 
Bulembu-Eswatini
“Beste donateurs, 
Ooit een verlaten mijnstadje, werd Bulembu zoals de plaats heette in 2006 aangekocht 
door een team van sociale ontwikkelaars met een visie om het mijnstadje om te vormen 
tot een volledig duurzame gemeenschap.
Vandaag de dag wordt die visie werkelijkheid: Bulembu is nu een levendige gemeenschap 
die holistische zorg biedt aan kwetsbare kinderen. Tot nu toe worden er al meer dan 400 
kinderen ondersteund.

Kinderen in Bulembu groeien op in voorheen mijnhuisjes nu opgeknapt en 
geschikt gemaakt voor gezinshuizen, elk met een toegewijde verzorger die 
liefde, stabiliteit en begeleiding biedt. Ze ontvangen kwalitatief goed onder-
wijs op de Bulembu Christian Academy, elke dag voedzame maaltijden en 
toegang tot een plaatselijke kliniek voor gezondheidszorg. Daarnaast ma-
ken de kinderen deel uit van een bloeiende gemeenschap, compleet met 
een kerk die hun geestelijke groei ondersteunt. Onze inzet en ons gebed 

zijn erop gericht om de volgende generatie leiders van Eswatini 
groot te brengen.

Om deze missie te ondersteunen heeft Bulembu verschillende 
gemeenschapsbedrijven ontwikkeld, waaronder de Bulembu Country Lodge en Bulembu Honey. 
Deze ondernemingen genereren inkomsten die bijdragen aan de kinderzorg en gemeenschaps-
programma’s. Dit zorgt voor blijvende impact, maar zonder de steun van donateurs wereldwijd 
zou de reikwijdte van ons werk nooit zo groot zijn.

De nood in Eswatini blijft dringend. Dit kleine, prachtige koninkrijk tussen Zuid-Afrika en Mozam-
bique kent een van de hoogste hiv/aids-cijfers ter wereld, met meer dan 300.000 achtergelaten en 

kwetsbare kinderen tot gevolg. Armoede, ziekte en terugkerende droogte maken het leven nog zwaarder in dit land. 

De steun die wij ontvingen van Hart voor Kinderen maakt echt verschil. Dankzij uw vrijgevigheid krijgen kinderen in 
Bulembu voedzame maaltijden; met meer dan 18.000 maaltijden per maand is de behoefte groot en de impact op de 
levens van de kinderen blijvend. De kinderen ervaren bovendien de stabiliteit van een veilig thuis, de hoop die onderwijs 
geeft, en de liefde van Christus. Samen veranderen we levens en bouwen we aan een betere toekomst voor Eswatini.

Dank aan iedere supporter van Hart voor Kinderen die een verschil 
maakt door te investeren in de levens van deze kinderen. 
Namens alle kinderen in Bulembu heel hartelijk dank! 

Kurt Puttkammer” 

E S W A T I N IE S W A T I N I
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S U R I N A M E

In Suriname ondersteunen we de stichting 
Weid Mijn Lammeren. Een stichting 
die zich met hart en ziel inzet voor het 
welzijn van kinderen die in kwetsbare 
omstandigheden opgroeien. Suriname 
zucht letterlijk en figuurlijk onder de 
armoede in het land. 

Dit jaar mochten wij opnieuw een bijdrage 
leveren aan twee kinderkampen met 
als thema: Gods Superhelden. Gloria 
bestuurslid van deze stichting schreef u en 
ons een dankbrief.

Onderwerp Onderwerp :: Dank voor jullie steun aan  Dank voor jullie steun aan het kinderkamphet kinderkamp
Lieve sponsors en het team van stichting Hart voor Kinderen,
Lieve sponsors en het team van stichting Hart voor Kinderen,
Namens Stichting Weid Mijn Lammeren wil ik jullie heel hartelijk 
Namens Stichting Weid Mijn Lammeren wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie geweldige gift aan het kinderkamp. Dankzij jullie 
bedanken voor jullie geweldige gift aan het kinderkamp. Dankzij jullie steun konden we in september en oktober twee prachtige kampen 
steun konden we in september en oktober twee prachtige kampen organiseren op het terrein Lob Makandra.organiseren op het terrein Lob Makandra.
De kinderen hebben enorm genoten van sport en spel, lekker eten en 
De kinderen hebben enorm genoten van sport en spel, lekker eten en drinken, en natuurlijk van de gezellige momenten samen. Ze mochten 
drinken, en natuurlijk van de gezellige momenten samen. Ze mochten zelfs zelfgebakken donuts versieren, wat een groot succes was, het 
zelfs zelfgebakken donuts versieren, wat een groot succes was, het werd één groot feest van kleuren, glazuur en vrolijke gezichten. 
werd één groot feest van kleuren, glazuur en vrolijke gezichten. 
Er was een bonte avond waar ze hun talenten konden laten zien, 
Er was een bonte avond waar ze hun talenten konden laten zien, een spannende nachtelijke speurtocht, en dankzij jullie hulp konden 
een spannende nachtelijke speurtocht, en dankzij jullie hulp konden de kinderen ook heerlijk zwemmen. Voor velen één van de 
de kinderen ook heerlijk zwemmen. Voor velen één van de hoogtepunten! hoogtepunten! 

Daarnaast hebben we ook een apart tweedaags kamp voor 
Daarnaast hebben we ook een apart tweedaags kamp voor de Hadassah-kinderen kunnen houden, met als afsluiting een 
de Hadassah-kinderen kunnen houden, met als afsluiting een gezellig uitje naar een dierenpark. Hun blije gezichten en 
gezellig uitje naar een dierenpark. Hun blije gezichten en verhalen spraken boekdelen.verhalen spraken boekdelen.
Het kamp zat vol energie, plezier en verbondenheid, precies 
Het kamp zat vol energie, plezier en verbondenheid, precies wat deze kinderen nodig hadden. Jullie bijdrage heeft dit 
wat deze kinderen nodig hadden. Jullie bijdrage heeft dit allemaal mogelijk gemaakt, en daar zijn we ontzettend 
allemaal mogelijk gemaakt, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor.dankbaar voor.

Nogmaals heel veel dank voor jullie betrokkenheid en fijne 
Nogmaals heel veel dank voor jullie betrokkenheid en fijne steun.steun.

Het was een feest voor de kinderen, en een bemoediging 
Het was een feest voor de kinderen, en een bemoediging voor ons allemaal.voor ons allemaal.

Met hartelijke groet,Met hartelijke groet,
Gloria Lie Kwie SjoeGloria Lie Kwie Sjoe
Stichting Weid Mijn LammerenStichting Weid Mijn Lammeren
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Door de armoede in Oeganda slapen heel veel kinderen onder hartverscheurende 
omstandigheden. Gewoon op de harde grond en zonder enige bescherming.  
Elke 2 minuten sterft een kind aan malaria. Dat zijn 10.000 kinderen per week!

Voor € 25,00 krijgt een kind een matras, 
een deken en heel belangrijk een muskietennet!

Geef de kinderen en families de hoop en  blijdschap dat er iemand is die 
aan hen denkt. Zou u die iemand willen zijn? 

Dank u wel!
Erna Neuteboom

Volg ons op Facebook of vraag onze e-mailnieuwsbrief 
aan of scan de QR-code voor een donatie.

NL41INGB000.000.4520

www.hartvoorkinderen.nl

U droomt op een Matras,
zij dromen van een Matras ...

Voor

1.000 matraspakketten 

van € 25.00 per stuk

willen wij uitdelen aan arme kinderen in Oeganda

na

Helpt u 
mee?
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1.000 matraspakketten 

van € 25.00 per stuk

oude situatie

Dank u wel!
De herfstactie 2025 is geslaagd! 

Hartelijk dank aan eenieder die daar 
een bijdrage aan heeft geleverd. 

En voor wie dat nog niet heeft gedaan: 
u bent meer dan welkom alsnog 
een matraspakket voor een kind 

ter beschikking te stellen. 

17
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Van Kleuterschool Van Kleuterschool 
naar Universiteitnaar Universiteit

Onderwijs doorbreekt de cirkel van armoede… 
Onderwijs is dé kans om de cirkel van armoede te doorbreken. 
Daarom is het zo belangrijk dat kinderen in ontwikkelingslanden 
de kans krijgen om naar school te gaan, al was het maar vanwege 
de vaak enige maaltijd die zij op een dag op school ontvangen.

Ons Schoolfonds
Er zijn wereldwijd ongelooflijk veel kinderen die niet naar school 
kunnen, puur omdat er geen geld is. Maar elk kind droomt ervan 

later iets te kunnen doen of te worden.
Iedere keer dat een kind naar school kan, is het 
ongelooflijk blij. Ze willen het iedereen vertellen. 

Zo ook Owen, een jongetje in Oeganda, die naar zijn 
moeder rende en riep: “Mama, mama… ik heb een 
sponsor en mag naar school!”

Vandaag studeert Owen aan de universiteit – iets wat 
zonder hulp nooit mogelijk zou zijn geweest. Owen is 

een van de twee eerste HvK sponsorkinderen die aan de 
universiteit studeren. Iets wat zonder hulp nooit mogelijk zou 

zijn geweest.

Daarom vragen wij uw steun voor ons schoolfonds 
Met uw bijdrage helpen wij kinderen in diverse landen 

naar school – en openen wij een wereld vol kansen.
Elke blijk van liefde opent de deur naar onderwijs en 
een betere toekomst voor een kind.

Samen kunnen we 
       dromen waarmaken!

Mocht u een gift willen doen dan kan dat via onze 
website www.hartvoorkinderen.nl

Of doneer via IBAN NL 41 INGB 000.000.4520
t.n.v. Hart voor Kinderen o.v.v. Schoolfonds 

Helpt u mee om het verschil te maken in het leven van 
kinderen? Het verschil tussen naar school gaan of niet.

Het verschil tussen hoop op een mooie toekomst of 
uitzichtloosheid.
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Waarom extra Waarom extra 
aandacht voor aandacht voor 
ons schoolfondsons schoolfonds

1. Fondsen werven voor ons schoolfonds is een zeer belangrijk 
onderdeel van ons werk. Niet altijd is er direct een maandelijkse 

sponsor te vinden of beschikbaar voor kinderen waar hulp dringend 
nodig is. Juist dan is het waardevol dat we deze kinderen uit ons 
schoolfonds wél meteen een plek en ondersteuning kunnen bieden.

2. Inmiddels bestaan we al zoveel jaar dat de kinderen die ooit 
in de kleuterklas zijn begonnen, nu zijn doorgestroomd naar 

de middelbare school, waar de maandelijkse kosten van de opleiding 
aanzienlijk hoger liggen. Het afgelopen jaar zijn bovendien drie kinderen 
van ons kinderdorp in Masuliita gestart met een beroepsopleiding en 
twee kinderen met een universitaire opleiding. U kunt zich voorstellen 
dat deze studies extra kosten per kind met zich meebrengen. Uit ons 
schoolfonds kunnen we deze extra kosten dan tot nu toe gelukkig 
dekken.

3. Omdat we verwachten dat er komend jaar nog meer jongeren 
zullen afstuderen en graag een beroepsopleiding willen volgen, 

vragen wij speciaal uw aandacht voor ons schoolfonds. 

Via de QR code hiernaast of onze website kunt u ons 
schoolfonds maandelijks of incidenteel steunen.

Van Kleuterschool Van Kleuterschool 
naar Universiteitnaar Universiteit

dank u 
wel!
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Arie en Nel 45 jaar getrouwdArie en Nel 45 jaar getrouwd
Wat een mijlpaal! In september vierden Arie en Nel 
Verhoef hun 45-jarig huwelijksfeest – een prachtige 
dag samen met familie, vrienden en natuurlijk hun 
geliefde kleinkinderen. En wij hadden het voorrecht 
om er ook bij te zijn.
Wie Arie en Nel kent, weet: hun hart klopt 
niet alleen voor elkaar en hun gezin, maar ook 
voor kinderen ver weg. Arie en Nel zijn mensen 
met een groot hart voor kinderen. Al vanaf het 
allereerste begin in 2008 zijn zij betrokken bij onze 
stichting. Hun huis in Nieuwpoort werd jarenlang 
tijdens Kaarsjesavond omgetoverd tot een waar 
sprookjesparadijs met duizenden 
lichtjes. In de achtertuin draaiden 
treintjes, molens en lampjes volop, 
terwijl bezoekers gul gaven in de 
beroemde melkbus voor de kinderen 
in ontwikkelingslanden.

Nog altijd verkoopt Arie met liefde zijn 
zelfgekweekte groenten en fruit voor dit 
goede doel. En zelfs tijdens hun 45-jarig 
huwelijksfeest dachten Arie en Nel aan de 
kinderen ver weg. Terwijl de kleinkinderen 
heerlijk speelden in een grote speeltuin 
in Nederland, vulde zich opnieuw de 
vertrouwde melkbus met donaties. Er werd 
maar liefst € 1215,00 opgehaald. 

Lieve Arie en Nel, wat een rijkdom om 
zulke mensen in ons midden te hebben. 
Woorden schieten eigenlijk tekort om jullie 
bijzondere inzet en trouw te beschrijven. 
Toch willen we het hier graag uitspreken: 

DANK JULLIE WEL!

Echt fantastisch!!!

Dank aan alle diakenen, gemeenteleden, 
actievoerders en iedereen die het afgelopen 
jaar heeft bijgedragen vanwege collectes, uw 
verjaardagen, huwelijksjubilea, gouden en zilveren 
ambtsjubilea… 

Kortom dank voor uw liefde 
en betrokkenheid! 
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Op zaterdag 30 augustus zetten sportieve doorzetters 
onder de bezielende leiding van Marco van den 
Berg hun kracht en doorzettingsvermogen in voor 
een bijzonder doel. Gewapend met hun SUP-boards 
trotseerden zij een spectaculaire tocht van 40 
kilometer over het Valleikanaal, van Wageningen naar 
Amersfoort.

Maar deze tocht was niet zomaar een sportieve 
uitdaging. Elke peddelslag bracht hen dichter bij 
hun missie: het inzamelen van geld voor medische 
apparatuur voor de kliniek in Masuliita, Oeganda. 
Dankzij de inzet van de deelnemers en de gulheid van 
donateurs is maar liefst €3.582 opgehaald.

Met dit bedrag kan de kliniek belangrijke apparatuur 
aanschaffen, waardoor de zorg voor de lokale 
gemeenschap aanzienlijk wordt verbeterd. Het was 
een dag vol sport, doorzettingsvermogen en vooral 
een hart voor Kinderen. 

Supactie haalt 
€3.582 op voor 
Gezondheidscentrum 
in Oeganda.

Wij zijn verhuisd!
Na ruim tien jaar op ons mooie kantoor aan de Johan 
Geradtsweg 75 in Hilversum, moesten wij helaas 
afscheid nemen van deze plek. Het pand krijgt een 
nieuwe bestemming als woonhuis.
Gelukkig hebben we een prachtige nieuwe locatie 
gevonden! Vanaf nu zijn wij te vinden op de 

Kapittelweg 2A in Hilversum. 

Dank Dank 
jullie jullie 
wel!!!wel!!!

Heeft u een idee dat het verschil 
kan maken? Of een talent dat 
ingezet kan worden?

Of het nu een actie is die u of 
jij wil starten, een bijzonder 
talent dat ingezet kan 
worden, een marktkraampje 
met wat ruimte: wij helpen 
graag en sturen met plezier 
informatiemateriaal. Alles om 
ons werk meer bekendheid te 
geven en kinderen de kans op 
een betere toekomst.

Wij zijn benieuwd!
Samen maken we iets bijzonders!
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“En Hij nam een kind, zette het in hun midden, 
omhelsde het en zei tegen hen: 

Wie in Mijn Naam zo’n kind ontvangt, 
ontvangt Mij…” 

Marcus 9:36-37

Samen 
Gods liefde doorgeven 

aan kinderen
Uw nalatenschap geeft kinderen een nieuwe toekomst

Voor info: 035-7721104  |   www.hartvoorkinderen.nl

22



Langs deze weg willen we iedere donateur 
bedanken die i.v.m. het ontbreken van hun adres 
door ons niet persoonlijk bedankt kon worden. 

Vermeld a.u.b. bij uw giften uw postcode en 
huisnummer of uw emailadres.  

We zijn u zeer erkentelijk.

17e jaargang nummer 3
December 2025 

Stichting Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die 
zich inzet voor thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen 
in zeer moeilijke levensomstandigheden. 

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp - Snelle meetbare 
impact - Hulp bij zelfredzaamheid - Geen dure 
transporten - Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht 
- Samenwerking met lokale gescreende organisaties 
- ongesalarieerde directeur - Geen dure organisatie of 
dure kantoren 

Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt 1 tot 3 maal 
per jaar gratis verspreid. Onze e-mail nieuwsbrief sturen 
we met enige regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw 
emailadres dan naar: info@hartvoorkinderen.nl 

CONTACT ALGEMEEN 
Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren 
Telefoon: 035-7721104 
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl 
Website: www.hartvoorkinderen.nl 

GIFTEN 
Giften voor Stichting Hart voor Kinderen kunnen worden 
overgemaakt naar: 
ING bank: NL41 INGB 000 000 4520
Maandelijkse donateurs ontvangen 1 x per jaar een 
voortgangsrapport over het gesponsorde gezin/kind. 

EINDREDACTIE: 
Erna Neuteboom - Louis Pool 
VORMGEVING & DRUK: 
Vanderperk groep
FOTOGRAFIE: 
Joel en Justin Heyl, Louis Pool, Ronald en Madina 
Ubuule

KEURMERKEN 
• CBF - Centraal Bureau voor Fondsenwerving 
• ANBI - RSIN nummer: 8195.25.339 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100% aftrekbaar bij een 
periodieke schenking 
KvK nummer: 32136226 

Copyright © 2025 Stichting Hart voor Kinderen 
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig en 
beschermd en mogen alleen worden gebruikt na 
schriftelijke toestemming. 

colofon

Volg Hart voor Kinderen 
op de sociale media 
voor de meest actuele 
informatie. 

stichtinghartvoorkinderen

@HartvoorKinderen

hartvoorkinderen

Gun uw nieuwsbrief een 
nieuwe bestemming.  
Gooi ‘m niet weg maar 
geef deze door! 

Het elfde gebod….  
De tien geboden ken ik natuurlijk wel… maar het elfde gebod? Ik heb in 
de plaats Antwerpen wel eens langs een Café gewandeld dat de naam 
‘Het elfde gebod’ groot boven de gevel had hangen. Ik vond die term 
eigenlijk wel ‘hoog’ gegrepen. Pas later ontdekte ik waarom het Café 
die naam voerde: het was het biertje dat je daar dronk. Het biermerk 
had dezelfde naam… 

Nu luisterde ik onlangs naar een interview met Mart de Kruif, voormalig 
militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht 
en van 2011 tot 2016 commandant Landstrijdkrachten. Eigenlijk de 
leider van de Nederlandse landmacht.

Hij vertelde dat hij christen was. Ik was meteen getriggerd om te horen 
hoe zo’n man omgaat met zijn geloof wanneer hij tegen onrecht en 
voor vrede wil vechten… Hoe vind je een balans tussen het oude 
testament (oog om oog, tand om tand) of de naastenliefde zoals Jezus 
die verkondigd. Het gaat te ver zijn verhaal hier uit te leggen. Laat ik het 
kort verwoorden: het kwaad kan alleen overwinnen als goede mensen 
niet ingrijpen. 

Bovendien werd ik geraakt door een uitspraak die hij aanhaalde van de 
Joods-Duitse filosoof Emil Fackenheim (1916–2003). Een uitspraak die 
sindsdien bij me is blijven hangen en die, besefte ik ineens, verwoordt 
waarom wij doen wat we doen bij Hart voor Kinderen.

Fackenheim, zelf een overlevende van de Holocaust vond eigenlijk dat 
de tien geboden aangevuld zouden moeten worden met een nieuw, 
ongeschreven gebod, geboren uit de lessen van de Shoah (Holocaust). 
Het zogenaamde elfde gebod: 

gij zult geen dader zijn, gij zult geen slachtoffer zijn 
en gij zult geen toeschouwer zijn…

Een gebod dat oproept tot menselijkheid. Het elfde gebod roept ons op 
tot bescherming van de meest kwetsbaren. In onze missie zijn dat de 
kinderen zonder ouders of veilige thuisbasis.
De nadruk ligt in deze op de stelling “Gij zult geen toeschouwer zijn…” 

Het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan kwam bij me boven. Een 
verhaal waarbij een Priester en een Leviet 
iemand die door rovers was overvallen 
zwijgend voorbijliepen. 
Ze bleven toeschouwers en ondernamen 
niets.

Uiteindelijk kwam er een Samaritaan die 
het lot van het slachtoffer aantrok en hem 
verzorgde. In het verhaal vraagt Jezus 
aan zijn luisteraars wie van de drie was de 
naaste van de man die werd overvallen? 
Ze zeiden: degene die barmhartigheid 
heeft getoond. 
Bij Hart voor Kinderen geloven we precies daarin. We geloven dat elk 
kind recht heeft op een veilige plek, op kansen, op liefde en op een 
betere toekomst. Maar die toekomst komt er niet vanzelf. Ze ontstaat 
omdat mensen zoals u en ik opstaan voor kinderen die anders over het 
hoofd worden gezien.

Daarom doen wij een beroep op u om mee te doen. Samen kunnen 
we kinderen laten zien dat ze er niet alleen voor staan… Ik heb al 

eens eerder geschreven dat wij bij Hart voor 
Kinderen op zoek waren naar barmhartige 
Samaritanen. Die zoektocht is nog steeds 
gaande… 

Gezegende kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. En we hopen op vrede!  
Zonder hoop... geen leven! 

Louis Pool
Directie Hart voor Kinderen 
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SCHOOLFONDS - ONDERWIJS

SCHOOLFONDS - ONDERWIJS

MICROKREDIET

MICROKREDIET

KIND SPONSORING

KIND SPONSORING

GEZIN SPONSORING

GEZIN SPONSORING

INCIDENTELE HULPPROJECTEN

INCIDENTELE HULPPROJECTEN

Namens alle kinderenNamens alle kinderen

Merry Christmas and Merry Christmas and 
a happy new year!a happy new year!

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor kinderen in kwetsbare omstandigheden. 
We werken kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbare resultaten te zien zijn.  

Dit doet zij door middel van het op incidentele basis bieden van noodhulp en op 
structurele basis bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing. 

Speerpunten bij ons werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding,  
onderwijs en zelfredzaamheid. 

NOODHULP

NOODHULP - VOEDSELPAKKETTEN

 - VOEDSELPAKKETTEN

NOODHULP - VOEDSELPAKKETTEN

MICROKREDIET

KIND SPONSORING

GEZIN SPONSORING

INCIDENTELE HULPPROJECTEN

SCHOOLFONDS - ONDERWIJS

Wat geweldig dat u ons in het afgelopen jaar 2025 ondersteund hebt! Juist uw betrokkenheid 
heeft voor vele duizenden kinderen ontzettend veel betekend. Dank u wel! 
We wensen u gezegende kerstdagen, vrede en liefde voor het nieuwe jaar 

Hartelijk dank!


