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in de volgende landen: 
Hart voor Kinderen is werkzaam



De tijd vliegt voorbij en 
deze maand bestaat onze 
stichting alweer 15 jaar.
Op 2 juni 2008 begonnen 
we met een actie voor 
kinderen met een 
beperking in China en op 
de kaart hiernaast kunt u 
zien waar we in de wereld 
zijn beland en duizenden 
kinderen mochten en 
mogen ondersteunen.

Ik neem u graag mee naar 
een verhaal dat ik eens las. 
Er was een antropoloog 
die de gewoonten en 
de cultuur van een 
afgelegen Afrikaanse stam 
bestudeerde. Hij werkte 
al geruime tijd in een dorp 
en de dag voordat hij naar 
huis zou terug keren had 
hij als geschenk een mand 
gevuld met het lekkerste 
fruit uit de regio en plaatste 
die onder een boom. 
Daarna verzamelde hij de 
kinderen uit het dorp.

De man liet ze 100 meter 
verderop staan, trok een 
streep in het zand, keek 
naar de kinderen en zei: 
‘Als ik ‘start’ zeg ren je 
naar de boom en wie 
er het eerst is, wint de 
fruitmand’.
Toen het startsein klonk 
pakten de kinderen 
elkaars hand en renden 
samen naar de boom. 

Daarna gingen ze in een kring rond 
de mand zitten, verdeelden het fruit 
onder elkaar en genoten van de 
lekkernij.

De antropoloog vroeg verbaasd 
waarom ze samen naar de mand 
waren gerend in plaats van dat één 
van hen als winnaar de hele mand met 
fruit voor zichzelf had kunnen winnen.
De kinderen antwoordden: ‘Ubuntu” 
Wat betekent: ’Hoe kun je gelukkig 
zijn als alle anderen verdrietig zijn’?

Lieve donateurs bij deze wil ik u van 
harte danken voor het delen van uw 
liefde… voor uw Ubuntu. Er is veel 
verdriet, geweld, honger en onrecht 
in de wereld. Er lijkt geen einde aan 
het leed te komen. Kinderen die 
menselijkerwijs geen kans maken op 
een volwaardig leven. Kinderen zonder 
toekomstperspectief. Zonder uw delen 
was het niet mogelijk al die jaren te 
doen wat we hebben kunnen doen 
voor deze kinderen. Wat een zegen!

Er is Hoop...
In ons magazine of emailnieuws 
proberen we met zoveel mogelijk 
foto’s of filmpjes de blijdschap en 
dankbaarheid van de kinderen aan u 
over te brengen.

Er is hoop …  De hoop die Onze 
Vader ons geeft in dit leven. We staan 
niet alleen Hij is erbij. Hij laat zien 
door uw delen dat er ongelooflijk veel 
liefde en goedheid bestaat. 
Hij laat zien door de blijdschap die de 
kinderen met ons delen dat er hoop 
en liefde is.
Mede namens al deze kinderen dank 
u wel voor uw Ubuntu! 

Voorwoord
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Erna Neuteboom 
Initiatiefnemer
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O e g a n d a

Update Kinderdorp  in Masuliita, OegandaUpdate Kinderdorp  in Masuliita, Oeganda
Verwonderd 
en heel blij! 

Na de Covid pandemie, de inflatie en een ebola 
uitbraak, zijn we telkens opnieuw verwonderd, 
dankbaar en heel blij met de vorderingen die onze 
partners in Oeganda op het kinderdorp hebben 
gemaakt. Steeds vragen we ons weer af hoe het 
toch mogelijk is dat de middelen en de werkers er 
weer zijn wanneer zij ons deze uitzonderlijke mooie 
resultaten laten zien. 
Ons ‘ongeloof’ wordt ingehaald door de realiteit! Ik 
weet nog dat ik in Oeganda was en demonstratief 
mijn broekzakken naar buiten trok en zei lieve 
mensen: jullie willen heel graag een kinderdorp maar 
wij hebben het geld niet! Dan zullen we veel moeten 
bidden! Nou dat wilden ze wel. 
  

Het bestuur stemde  
met meerderheid van  

stemmen vóór...
Het was in 2016 dat een goede vriend van ons, 
Dolf van de Vegte, ons introduceerde bij Ronald en 
Madina Ubuule… (stichting Caring Heart for Women 
and Children) – Door een donatie werden we in 
het bezit gesteld van een bouwkavel ter grootte 
van 4.5 hectare. Midden in de rimboe. Twee jaren 
waren nodig om alle papieren van eigendom e.d. in 
orde te krijgen. In een bestuursvergadering met de 
Oegandezen stelden we allerlei mogelijkheden voor 
om het land te gebruiken. Maar het bestuur stemde 
met meerderheid van stemmen voor het realiseren 
van de droom van de lokale bevolking: de bouw van 
een kleuterschool en een basisschool!
Toen we dat wisten zijn we thuis aan de slag gegaan. 
Het was wel duidelijk waartoe we geroepen werden. 
Nu drie jaar verder kunnen we u vertellen wat er 
in die drie jaar allemaal al is gerealiseerd. Werkelijk 
boven bidden en denken! 

Helpt u
 mee?

Kinderdorp Masuliita - Oeganda

Meisjesslaapzalen
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O e g a n d a

Update Kinderdorp  in Masuliita, OegandaUpdate Kinderdorp  in Masuliita, Oeganda
De droom reikt 

verder...
We zijn heel veel donateurs dankbaar voor de 
geweldige bijdragen die ze gedoneerd hebben voor 
dit prachtige hulpproject met 233 kinderen. Maar 
we zijn er nog niet. Er is inmiddels een gebouw met 
slaapzalen voor de meisjes gerealiseerd. Aan de 
foto’s kunt u zien hoe blij ze er mee zijn…  
 
Ook u kunt deel uitmaken van deze droom. We 
willen graag verder. Zo’n gebouw met slaapzalen 
willen we nu ook graag voor de jongens. 
Daar is een bedrag voor nodig van € 54.000. 
Droomt u met ons mee? 
Ga dan voor een donatie naar onze website 
www.hartvoorkinderen.nl/ slaapzaal jongens

 

 Het land bouwrijp maken
 Aanleg water put
 Omheining land
 Aanleg elektriciteitscentrale
 Bouw Kleuterschool
 Productie waterpomp  
 Wachtershuisje
 Opslag water en distributie
 Bouw Basisschool – deel 1
 Slaapzalen meisjes
 Verblijf voor onderwijzers gedeeltelijk
 31 man personeel waaronder 16 leerkrachten
 233 kinderen gaan inmiddels naar de kleuter en 

basisschool

Nog te realiseren: Helpt u mee? 
 Slaapzalen jongens
 Bouw Basisschool – deel 2
 Uitbreiding verblijf voor onderwijzers
 Receptie en kantoor
 Gezondheidscentrum/ Kliniek

Gerealiseerd tot nu toe: 

Scan de 
QR-code en doneer via 

onze website

Helpt u
 mee?

Kleuterschool - Basisschool

Inmiddels 233 kinderen op school
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Angst en verdriet Angst en verdriet 

hulpverlening in MALAWI

hulpverlening in Egypte

In Malawi is men druk bezig met het afbouwen van een basisschool in 
Bolera. Er zijn inmiddels 4 klaslokalen, een opslag ruimte, een kleine 
bibliotheek, vier woningen voor de leraren, een sanitair gebouw en een 
waterpomp gerealiseerd.
Aan studiematerialen en lokalen zijn er nog altijd tekorten, maar 
gelukkig heeft het ministerie van Onderwijs in Malawi wel voor 15 
leraren gezorgd. Er gaan inmiddels al 1.000 kinderen naar school!
Het is vroeg donker in Afrika en er is behoefte aan elektriciteit zodat er 
ook s ’avonds gebruik gemaakt kan worden van de lokalen. Bovendien 
is het elektriciteitsnet overdags ook onbetrouwbaar en stroomuitval is 
meer regel, dan uitzondering. 
De oplossing is de aanleg van zonnepanelen omdat die panelen bij uitval 
ook stroom zekerheid geven tijdens de openingstijden van de school. 
Bovendien voorzien de panelen ook de waterpomp van energie, zodat 
er stromend water is voor de sanitaire voorzieningen. Een duurzame 
oplossing, want de zon is nog steeds de betrouwbaarste partner in het 
zonnige Malawi!  

We hebben inmiddels met een paar zonnepanelen 
kunnen helpen maar lang nog niet voldoende. Helpt u 
mee aan meer zonnepanelen voor Malawi?

Een groot deel van de bevolking van 
Egypte is straatarm. Veel gezinnen 
moeten met heel weinig rondkomen. 
De afgelopen tijd is de situatie 
verergert, onder meer door enorme 
inflatie. De kosten voor voedsel zijn 
met 30 tot 50% gestegen waardoor 
veel gezinnen geen geld hebben voor 
bijvoorbeeld schoeisel en onderwijs.                                                                               
Veel gezinnen kunnen hun kinderen niet de schoenen 
geven die ze aan moeten om op school te worden 
toegelaten. Evenmin hebben ze geen geld voor een 
schooltas, voor schriften of pennen. Door de ouders 
wordt dan al snel de keus gemaakt om de kinderen 
maar thuis te houden. Vooral meisjes zijn hiervan het 
slachtoffer. 
We kregen een hulpverzoek om 500 kinderen in de 
arme wijken van Cairo en op het platteland te helpen 
naar school te komen.

 

Instanties van sociaal maatschappelijk 
werk en betrokken kerken weten 
precies welke kinderen wat nodig 
hebben om ze naar school te helpen.
Doormiddel van ons schoolfonds was 
het mogelijk deze kinderen te helpen. 
Helpt u ons schoolfonds met een donatie zodat we nog 
meer kinderen naar school kunnen helpen? 
Met onderwijs doorbreken we de vicieuze cirkel van 
armoede.

Hulpproject zonnepanelen 
voor een Basisschool 
van 1.500 kinderen in Malawi

www.hartvoorkinderen.nl/schoolfonds 

Schoolfonds

www.hartvoorkinderen.nl/zonnepanelen 

Scan de QR-
code en doneer 

via onze 
website

Scan de QR-code en doneer 
via onze website
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Het zo prachtige land Haïti glijdt steeds verder af in grote armoede en anarchisme... Haïti verkeert in een humanitaire crisis. 

H a ï t i

Na de moordaanslag op premier Moïse in juli 2021 zijn 
bendes nog machtiger geworden; door de aanslag ontstond 
er chaos en een machtsvacuüm, waar criminelen volop van 
profiteerden. Zo zou inmiddels zo’n 60 procent van Port-au-
Prince in handen zijn van bendes. Zwaarbewapende bendes 
strijden daar om elkaars territoria.
Volgens een VN-telling waren er dit jaar tot 15 maart zeker 
531 mensen vermoord, zijn 300 mensen gewond geraakt en 
277 ontvoerd. Ook zijn er tal van berichten over seksueel 
geweld tegen vrouwen, waarmee de bendes de bevolking 
intimideren en terroriseren.
Bij scholen is het onveilig. Leraren en leerlingen worden 
geregeld geraakt door verdwaalde kogels en er vinden 
ontvoeringen plaats waardoor veel scholen de deuren 
hebben gesloten. Daardoor worden kinderen weer 
vatbaarder voor rekrutering door bendes. Er voltrekt zich 
een humanitaire ramp waar heel veel landen zich afzijdig 
van houden. Zo hebben de UN, de VS en Canada aangegeven 
geen hulp te kunnen verlenen.  

Hoe staat het met onze hulpverlening in Haïti? 

Wat er gebeurt is vooral voor de kinderen die we op het 
kinderdorp in de hoofdstad Port au Prince ondersteuning 
boden erg verdrietig. Ze zijn inmiddels grotendeels van 
het kinderdorp weggehaald en in veiligheid gebracht bij 
gezinnen verdeeld over het land. Hart voor Kinderen valt 
onder de regels en het toezicht van het CBF keurmerk die 
maken dat we zowel de toezichthouder als onze donateurs 
helaas geen verantwoord toezicht op de kinderen meer 
kunnen garanderen. Bovendien kunnen we ook niet meer 
garanderen dat ons geld op de juiste plek terecht komt. De 
RABO-bank heeft ons al benaderd om te vertellen dat Haïti 
misschien een gesanctioneerd land gaat worden.   

We waren door deze omstandigheden genoodzaakt het 
uiterst moeilijke besluit te nemen onze hulpverlening aan 
het kinderdorp Bon Repos aan Haïti met ingang van mei 
2023 te beëindigen. Al met al hartverscheurend. Maar we 
mogen het vertrouwen dat u als donateur in ons hebt niet 
beschamen. Vertrouwen is een groot goed vooral voor ons 
als een goede doelen organisatie. We troosten ons met 
de gedachte dat we in de afgelopen jaren deze kinderen 
onderwijs en een beter leven konden bieden. 

www.hartvoorkinderen.nl/noodhulp

Angst en verdriet Angst en verdriet 
in Haïti… 

Bid voor internationaal ingrijpen zodat er veilige 
verkiezingen kunnen plaatsvinden en er vrede 
komt in Haïti.

Wat we wel kunnen doen is op incidentele basis 
noodhulp (voedsel) verlenen. Zo deden we dat 
in de maand mei nog voor de school L’Ecole 
Soleil d’Hollande in de bergen. De bendes zijn 
tot 15 km voor deze school gekomen en lijken 
vooralsnog niet verder te trekken. 

In de toekomst hopen we zoveel mogelijk 
meer te kunnen helpen en hoop te bieden via 
ons noodhulp fonds of ons Schoolfonds om 
kinderen te ondersteunen waar en wanneer dat 
nodig is en veilig en betrouwbaar kan in Haïti.

1

2

3

Wat kunnen we nog wel doen?
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Meteen nadat Rusland de Oekraïne 
binnenviel en de oorlog daar uitbrak 

kregen we van diverse kanten de vraag 
van donateurs ‘wat gaan jullie daar doen’ 

en kregen we allerlei hulpverzoeken. 
Met een aantal organisaties die al in de 
Oekraïne werkzaam waren zijn we gaan 
samenwerken. Zij hebben voor ons de 

juiste contacten in dat land. 

Zo hebben we al van alles mogen doen. We hebben kwetsbare en 
gehandicapte kinderen naar Nederland gehaald; de eerste opvang van hen 
gefinancierd; kinderen ondersteund in pleeggezinnen als ook hulp verstrekt 
aan straatkinderen in de Oekraïne zelf. We hebben twee ambulances 
gedoneerd en gevuld met allerlei goederen naar de Oekraïne kunnen 

vervoeren. In de winter kunnen helpen met generatoren op die plekken 
waar de Russen alle elektriciteitsnetten hadden vernietigd om zo de 

bevolking aan warmte te helpen etc.

De laatste hulpverzoeken die we kregen is of we willen 
bijdragen aan een konvooi met hulpgoederen van generatoren, 
kleding, medicijnen etc. voor een kindertehuis met 100 
kinderen in Lviv. Een plaats in het noordoosten van de 

Oekraïne.  
 

Bij de watersnood die ontstaan is nadat de stuwdam in Dnjepr 
werd verwoest kwam het dringende verzoek om de bevolking te 

helpen met 15 waterpompen en waterslangen om de afvoer van water 
op belangrijke plekken weg te pompen. Mede namens de Oekraïense 
bevolking dank u wel!!! 

 
We zijn na deze ramp onmiddellijk weer begonnen met een 
wervingsactie om deze hulp te kunnen bekostigen. Wilt u meehelpen? 
Ga dan naar www.hartvoorkinderen.nl 

O E K R A ï N E

Helpt u mee?
Scan de QR-code en doneer via onze website
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L e s o t h o M e x i c o

Lesotho is een land waar meer dan de helft van de 
bevolking onder de armoedegrens leeft. Dit betekent 
dat veel kinderen niet naar school kunnen.
Onze partners Hanneke en Thabang hebben we een 
donatie kunnen geven om twee kleuterschooltjes met 

op dit moment 44 Kinderen 
te voorzien van tafels, 
stoeltjes, lesmateriaal, 
benzine voor de generator, 
printerinkt en schoolkleding 
voor enkele kinderen etc. 
De klaslokaaltjes zullen 
binnenkort opgeknapt 
gaan worden en de 
komende maanden zal 
er nog allerlei educatief 
speelgoed en boeken 
worden aangeschaft.

We kregen een hulpverzoek van Stichting Stinica 
voor voedsel aan straatkinderen in Oaxaca in Mexico. 
Deze kinderen komen uit gezinnen die behoren tot de 
allerarmsten van Oaxaca. De ouders, als ze die nog 
hebben, zijn vaak analfabeten. Ook zijn ze vaak niet op 
de hoogte met hygiëne en gezonde voeding. De kinderen 
moeten al van jongs af aan werken om hun ouders te 
ondersteunen en zijn daardoor overdag en vaak ‘s nachts 
op straat te vinden.        
Hierdoor hebben deze kinderen ook niet de mogelijkheid 
om naar school te gaan en zijn ze een makkelijke prooi 
voor de vele drugsbendes in dit land.
De vicieuze cirkel van armoede en onveiligheid kan juist 
door scholing doorbroken worden! 
STINICA Nederland werkt samen met het lokale centrum 
CANICA in de Mexicaanse stad Oaxaca. CANICA werkt met 
een integraal programma om straatkinderen te begeleiden 
naar school. Stichting Hart voor Kinderen mocht namens u 
als donateurs een bijdrage doen voor voedsel.  
Ook Mexicaanse kinderen verdienen liefde en zorg! 

De kinderen in Ha Raboletsi in Lesotho ontvingen weer 
kleding met de kerstdagen zodat ook zij weer naar school 

kunnen. Altijd weer een groot feest met dans en zang.

voor uw hulp
DankuwelDankuwel
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Hoe verdrietig en machteloos is het wanneer een 
moeder haar kind niet de zorg kan geven die ze intens 

graag zou willen geven. Of wanneer een kind geen 
moeder (ouder) meer heeft. Ik ben zelf moeder en mijn 

hart breekt bij die gedachte. Kinderen verdienen 
liefde, zorg en onderwijs!

Een hart vol liefde 
wil delen...

Voor 30 KINDEREN IN OEGANDA zoeken wij 
sponsors. Met slechts 30 CENT PER DAG (9 euro per 

maand) helpt u al mee in de zorg voor kwetsbare en 
kansarme kinderen zodat ze drie maaltijden per dag, 
onderwijs, een bed, kleding, veiligheid, medische en 
liefdevolle zorg ontvangen. Laten we samen de zorg 

voor deze 30 kinderen in Oeganda op ons nemen. 

Alvast heel hartelijk dank!
Initiatiefnemer Erna Neuteboom 

Scan de QR code om donateur te worden of ga naar onze website    
      www.hartvoorkinderen.nl/kindsponsoring

3030 Kinderen 
Voor 16 kinderen 

hebben zich sponsors
aangemeld.

Nu nog 14 kinderen. 
Wie helpt er mee?



In Zuid-Afrika ondersteunt Hart voor Kinderen 
dankzij uw donaties meerdere pleeggezinnen 
in diverse delen van dit grote land. 

Deze keer aandacht voor het 
REHOBOTH kinderdorp gelegen in de 
heuvels van Port Shepstone waar we 5 

gezinnen ondersteunen. Men heeft daar een 
vijfvoudige holistische benadering. De focus ligt 

op individuele zorg voor elk kind, aangezien elk 
kind uniek is en andere behoeften heeft. Kinderen 

groeien op in gezinshuizen met een lokale huismoeder 
die voor vijf kinderen per huis zorgt. De moeders zorgen 

voor de kinderen alsof het hun eigen kinderen zijn en 
geven de kinderen een nieuw liefdevol gezin!

Zelfredzaamheid
Afgelopen jaar zijn de kinderen begonnen met 
een groentetuin. De bedoeling is natuurlijk dat 
de kinderen ook voor de toekomst leren hun 
eigen groente te verbouwen en op die manier 
goed voor zichzelf kunnen zorgen. Trots laten 
de kinderen hier hun eerste oogst zien zoete 
aardappel en maiskolven.

Emotioneel
Veel kinderen komen zwaar getraumatiseerd aan 
bij REHOBOTH. We identificeren hun behoeften 
en bieden passende therapieën, waaronder: 
psychotherapie, speltherapie, ergotherapie, 
fysiotherapie en logopedie. 

Spiritueel
Elke werkdag wordt begonnen met zingen, 
Bijbel lezen en gebed. De huismoeders worden 
aangemoedigd om de kinderen volgens Bijbelse 
principes op te voeden.
 
Onderwijs
Er is een ontwikkelings-
programma voor jonge 
kinderen in de vorm van 
een babycrèche en een 
kleuterschool, basisschool 
en kinderen volgen de 
middelbare school en 
worden klaargestoomd voor 
beroepsonderwijs etc. 

Medisch
Het REHOBOTH 
Kinderdorp 
biedt speciale 
zorg voor kinderen 
die getroffen zijn 
door HIV/AIDS. Onze 
kinderen krijgen hoogwaardige 
medische ondersteuning en regelmatige controles. 

Fysiek
Kinderen worden aangemoedigd om lichamelijk actief 
te zijn. Opties zijn onder meer zwemmen, dansen, 

voetbal, ponyrijden, stranduitstapjes, 
mountainbiken en spelen onder 
toezicht op ons eigen sportveld en op 
de speeltoestellen.
 
Dank voor al uw hulp waardoor 
de vele kinderen in onze 
zorgprogramma’s kansen op een 
goede toekomst ontvangen.

Z u i d - A f r i k a
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De vijfvoudige holistische benadering bestaat uit:
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Een hart vol liefde 
wil delen...



U droomt op een matras, 
zij dromen van een matras … 
Onze jaarlijkse matraspakkettenactie (matras, 
deken en muskietennet, heeft vanwege de nood 
plaatsgemaakt voor voedselpakketten. Mocht u 
toch een matraspakket willen geven dan is dat 
zeer welkom. Ik ben het afgelopen jaar nog in heel 
wat hutjes geweest waar echt geen matras is.

Heel veel volwassenen, 
laat staan kinderen, 
hebben nog nooit op 
een matras geslapen. 
Het muskietennet is 
belangrijk om malaria te 
voorkomen. Nog altijd 
een ziekte waar veel 
kinderen aan sterven.

De oplossing: 
Voor €25,00 
krijgt men een 
matraspakket 

bestaande uit een 
matras, deken en 

muskietennet

De oplossing: solarlampjes. 
Voor €24,00 kunnen we drie gezinnen van 
zo’n lampje voorzien. Zon is er namelijk ge-
noeg in Oeganda. Drie zonnecollectoren die 

licht, veiligheid en gezelligheid bieden. 

Licht brengen in Oeganda …  
van olie naar solar
Toegang tot elektriciteit is er meestal niet en wan-
neer je wel een olielampje of kaars kunt betalen 
bestaat het gevaar voor brand omdat de hutjes 
waar de gezinnen in wonen gemaakt zijn van 
hout, modder en koeienpoep. Er leven vaak veel 
kinderen in een kleine ruimte en een ongelukje is 
dan snel gebeurd met alle gevolgen van dien.

Onderwijs opent de wereld

voor een kind...

i n c i d e n t e l e  p r o j e c t e n

Onderwijs is DE kans om de cirkel van armoede 
te doorbreken. Daarom is het zo belangrijk dat 
kinderen in ontwikkelingslanden de kans krijgen 
op scholing. Zeker niet alleen vanwege vaak de 
enige maaltijd die de kinderen dageijk juist op 
school ontvangen. 

Schoolfonds
En elk kind droomt er van om later iets te kunnen 
doen of te worden. Er zijn nog zoveel kinderen in 
de landen waar wij werken die al helemaal niet 

naar school kunnen puur omdat er geen geld voor 
is. Helpt u mee dat de kinderen op school kunnen 
blijven of voor het eerst naar school kunnen gaan?

Iedere blijk van liefde door een donatie aan ons 
schoolfonds (incidenteel of structureel) van bijv.  

5, 10 of 25 euro opent de wereld 
voor een kind.

Scan de QR-code en doneer via 
onze website
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Nederlandse acties

            Kom zelf in actie voor Hart voor Kinderen! 
We helpen u graag met het verstrekken van materiaal om zo met uw actie een verschil te kunnen 

maken in het leven van kinderen in nood. Bel 035 772 1104 of schrijf ons. 

Mercurius Shipping Group
Bij de doop van een nieuw schip 
van de Mercurius Shipping Group 
werd besloten geen geschenken 
te vragen, maar een bedrag op te 
halen voor weeskinderen uit de 
Oekraïne. 

Er werd maar liefst € 9.990,00 
opgehaald en gedoneerd. Echt 
geweldig en heel veel dank!!!

Help Hart voor Kinderen Helpen….

De Prot. Gemeente te Aalsmeer (PGA– De Open Hof Kerk) heeft een 
tijdje geleden geld bij elkaar gespaard voor naaimachines in Oeganda. 
Naast dat enkele vrouwen na hun opleiding in ons Moeder en Kind 
centrum via een Microkrediet project een naaimachine ontvingen om 
zodoende in hun eigen onderhoud te voorzien, is het nu ook mogelijk 
om al op jongere leeftijd met naailessen op de Masuliita school te 
beginnen dankzij deze donatie. Heel hartelijk dank!

Michelle’s 
verjaardag
Michelle wilde voor 
haar 30e verjaardag 
geld op halen voor 
kinderen in Oeganda.
Er werd maar liefst 
€ 333,00 opgehaald. 
Gefeliciteerd 
Michelle en super 
bedankt!!!

Website Zinnergy.nl
Het grafisch bureau Zinnergy.nl heeft op zijn website en kopje geplaatst 
met informatie over Hart voor Kinderen. Met iedere aankoop ondersteunt 
de klant het werk van Stichting Hart voor kinderen.

Dankjewel voor de updates. 
Mooi om te zien wat jullie 
allemaal doen en mogelijk 
maken. We hebben met 
veel plezier en ook ontroerd 
gekeken naar de tv-
programma’s. Wij bidden vaak 
dat de gaven gezegend mogen 
worden en dat dit gebeurt 
zien we! Heel veel zegen, 
kracht en energie toegewenst 
met al het goede werk. J.N.

Het filmpje was zo mooi! Zo 
ontroerend en zoveel blijdschap! Ik 
moet er altijd van huilen. Het ontroert 
me zo diep. Ben zo dankbaar dat ik 
elke maand hieraan kan bijdragen. 
Ik heb zoveel vertrouwen in jullie 
prachtige werk! Het geeft zoveel hoop 
voor een mooie toekomst voor deze 
kinderen. Dat God jullie werk mag 
blijven zegenen! 
 
Een liefdevolle groet. R.R.

We hebben een paar lieve reacties gekregen die we u niet willen 
onthouden. Want zonder u als donateurs kunnen we niets maar zo 
samen met u mogen we mooie dingen doen voor kinderen. 
Heel hartelijk dank daarvoor! 

We hopen van harte dat u 
ook mee wil helpen op uw 

eigen creatieve manier… 
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Honger is verschrikkelijk!

Maar liefst miljoenen 
kinderen sterven jaarlijks 
aan ondervoeding…

Hoe verdrietig en 
machteloos is het 

wanneer een moeder haar 
kind niet te eten kan geven.

Laten wij liefde uitdelen 
en help mee met een 

voedselpakket.

Met één voedselpakket van € 50,00 kunnen we
 een groot gezin een maand lang te eten geven.

Helpt u alstublieft mee? Heel hartelijk voor uw hulp!

Maak uw gift over naar Hart voor Kinderen:
IBAN NL41 INGB 000.000.4520  0.v.v. voedselpakket 
Of ga naar www.hartvoorkinderen.nl

Volg ons op facebook of vraag onze 
email nieuwsbrief aan of scan de 
Qr code voor een donatie.

En er is zoveel honger

in deze wereld…

14



Langs deze weg willen we iedere donateur 
bedanken die i.v.m. het ontbreken van hun adres 
door ons niet persoonlijk bedankt kon worden. 

Vermeld a.u.b. bij uw giften uw postcode en 
huisnummer of uw emailadres.  

We zijn u zeer erkentelijk.

Van niets naar iets ...
Van ‘niets naar iets’ was ons uitgangspunt voor hulpverlening 
toen we in 2008 besloten tot het oprichten van een internationaal 
steunfonds voor kinderen. Inmiddels bestaat onze stichting Hart voor 
Kinderen deze maand 15 jaar en ons destijds gekozen uitgangspunt 
is nog steeds relevant.  

Wat geweldig schreef een hulppartner ons uit het buitenland: 
15 years of changing lives!
15 years of restoring hope! 
15 years of putting smiles on peoples and children’s faces…! 
En zo is het! 

We zijn erg dankbaar dat het ons dankzij uw diaconie en kerk 
gegeven was de afgelopen jaren voor vele duizenden mensen 
en kinderen het grote verschil te kunnen maken. Dat doel is niet 
veranderd. De wereld om ons heen wel… De kloof tussen rijk en arm 
is juist groter geworden. 
Wij zouden het liefst zien dat we over tien jaar niet meer nodig zijn 
maar de nood onder de mensen is nog steeds heel duidelijk zichtbaar. 
Dat we ons oude uitgangspunt na 15 jaar kunnen bijstellen naar een 
nieuw uitgangspunt van ‘iets naar beter’ zit er gewoon niet in. 
We zijn nog steeds nodig voor de basale behoeften van onze naasten 
om te overleven! 

Enkele jaren geleden vroeg iemand mij naar de karakteristieke 
kenmerken van ons werk en onze organisatiecultuur. Dit is een mooi 
moment ze nog eens naar voren te halen.  

Als organisatie geloven we in de zichtbare en onzichtbare 
werkelijkheid van God in ons leven. Ons credo (ik geloof…) is dat we 
vertrouwen op God. Het grote Hart van God en het kruis van Christus 
bevindt zich in het beeldmerk van Hart voor Kinderen. Vanuit dat 
Hart leven we en ondervinden wij op regelmatige basis voorvallen 
die niet aan toeval zijn toe te schrijven. Zo wordt onze roeping voor 
ons telkens weer bevestigd.  

Dat Hart ademt ook in onze organisatie. Er wordt geopereerd vanuit 
de Bijbelse opdracht naar je naaste om te zien – zowel in Nederland 
wat onze donateurs betreft als naar de gesponsorde kinderen in de 
landen waar wij werken. Nabij en dienstbaar waarbij iedereen zo veel 
mogelijk wordt ingesloten in plaats van buitengesloten. 

We hebben ook zorg voor u met onze 
informatie over de impact van uw donatie 
evenals dat we namens uw kerk en gemeente 
bijdragen aan een betere wereld. Van daaruit 
werken we samen.  

Hartelijk dank voor de samenwerking met uw 
diaconie en kerk in deze 15 jaar! 

Louis Pool
Directie Hart voor Kinderen 

15e jaargang nummer 2
Augustus 2023 

Stichting Hart voor Kinderen is een hulporganisatie die 
zich inzet voor thuisloze, verlaten, kwetsbare kinderen 
in zeer moeilijke levensomstandigheden. 

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp - Snelle meetbare 
impact - Hulp bij zelfredzaamheid - Geen dure 
transporten - Hulpgoederen worden ter plaatse gekocht 
- Samenwerking met lokale gescreende organisaties 
- ongesalarieerde directeur - Geen dure organisatie of 
dure kantoren 

Deze nieuwsbrief is gesponsord en wordt 1 tot 3 maal 
per jaar gratis verspreid. Onze e-mail nieuwsbrief sturen 
we met enige regelmaat. Geïnteresseerd? Stuur uw 
emailadres dan naar: info@hartvoorkinderen.nl 

CONTACT ALGEMEEN 
Postadres: Postbus 160 – 1250 AD Laren 
Telefoon: 035-7721104 
Emailadres: info@hartvoorkinderen.nl 
Website: www.hartvoorkinderen.nl 

GIFTEN 
Giften voor Stichting Hart voor Kinderen kunnen worden 
overgemaakt naar: 
ING bank: NL41 INGB 000 000 4520
Maandelijkse donateurs ontvangen 1 x per jaar een 
voortgangsrapport over het gesponsorde gezin/kind. 

EINDREDACTIE: 
Erna Neuteboom - Louis Pool 
VORMGEVING & DRUK: 
Rebekka Fokkema, Vanderperk groep
FOTOGRAFIE: 
Justin Heyl, Louis Pool, Synthography, Madina Ubuule, 
Tamara Maat

KEURMERKEN 
• CBF - Centraal Bureau voor Fondsenwerving 
• ANBI - RSIN nummer: 8195.25.339 

Giften zijn fiscaal aftrekbaar en 100% aftrekbaar bij een 
periodieke schenking 
KvK nummer: 32136226 

Copyright © 2023 Stichting Hart voor Kinderen 
Afbeeldingen van kinderen zijn privacygevoelig en 
beschermd en mogen alleen worden gebruikt na 
schriftelijke toestemming. 

colofon

Gun uw nieuwsbrief een 
nieuwe bestemming.  
Gooi ‘m niet weg maar 
geef deze door! 

Volg Hart voor Kinderen 
op de sociale media 
voor de meest actuele 
informatie. 

stichtinghartvoorkinderen

@HartvoorKinderen
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Uw donaties in de afgelopen 15 jaar 
hebben dat alles mogelijk gemaakt. 

Dank u wel! 

Hart voor Kinderen zet zich wereldwijd in voor arme, verlaten en kwetsbare kinderen. We werken 
kleinschalig waardoor er op korte termijn zichtbare resultaten te zien zijn.  Dit doet zij door middel van 
het op incidentele basis bieden van noodhulp en op structurele basis bieden van onderdak, voedsel, 
kleding, medicatie en scholing.  Speerpunten bij ons werk zijn: kinderopvang, armoedebestrijding, 
onderwijs en zelfredzaamheid. 

NAMENS ALLE KINDEREN

Dank u wel voor uw liefde!
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