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“84 kinderen is 84 
keer een kind…. ”   

Wat ben ik blij dat 
dankzij uw hulp het werk 
van Stichting Hart voor 
Kinderen groeit. Het is 
bijzonder om ons te 
mogen inzetten voor 
kinderen die zonder uw 
hulp nauwelijks kansen 
in het leven krijgen.
Het blijft me elke keer 
weer zo hard raken als ik 
hoor hoe vele kinderen 
leven en opgroeien. Als 
ik denk aan Zuid-Afrika 
en Haïti waar miljoenen 
mensen over het land 
verspreid in armoede 
wonen. Mensen die van 
wat zwerfafval, karton-
nen dozen, golfplaatjes 
en een enkele plank een 
klein hutje bouwen en 

St. Hart voor Kinderen 
ontvangt Keurmerk van de 

Raad voor Financiële 
Betrouwbaarheid (RfB) 

Op ons briefpapier en onze 
andere publicitaire uitingen mogen 
we naast het ANBI logo ook het RfB 
logo plaatsen! 

Het RfB-keurmerk staat voor Raad 
voor Financiele Betrouwbaarheid. 
Dit keurmerk heeft dezelfde waarde 
als die van het bekende CBF keur-
merk maar is minder kostbaar. Als 
Hart voor Kinderen zijn we bij-
zonder verheugd dat ons jaarver-
slag en onze jaarcijfers over het 
vorige boekjaar niet alleen door de
accountants van BDO maar ook 
door de RfB als betrouwbaar 
worden erkend.

ANBI staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Een erken-
ning die Hart voor Kinderen vanaf 
haar oprichting al heeft. Het geeft 
aan dat alle giften gedaan aan Hart 
voor Kinderen aftrekbaar zijn van 
het belastbaar inkomen. Een legaat 
voor 5 jaar via de notaris geeft een 
100% aftrek (geen belastingdrem-
pel). Bij een donatie van meer dan 
250,00 per jaar betaalt onze sticht-
ing de notariskosten. Via ons kan-
toor kunt u daartoe een formulier 
aanvragen. 

daar met hele families in leven. Vaak staat 
er maar één bed. Er is geen stromend water, 
geen stroom en geen riool. Je behoefte doe 
je in het veld of op de ton die naast je hutje 
staat, verborgen achter een paar losse plank-
en. Het is er een vieze, vuile bende. Gevaar-
lijk ook, vooral voor kinderen. Overal kapotte 
flessen, diepe gaten in de grond en roestige 
spijkers. Om maar niet te praten over het 
ongedierte dat er rondscharrelt.

Ik wil u zomaar even voorstellen aan twee 
meisjes in Zuid-Afrika. Omwille van hun 
privacy, noemen we ze Pumla en Angela.  
Pumla is 12 jaar en het zusje van Angela. 
Toen Angela zelf 12 was, werd Pumla  
geboren en overleed hun moeder. Er was 
niemand die voor de meisjes kon zorgen. 
Angela  probeerde de eerste tijd nog naar 
school te gaan maar dat werd al snel te veel. 
Met pijn in haar hart heeft ze dat toen op 
moeten geven om helemaal voor haar zusje 
te zorgen. Wat een zware taak voor een 
meisje van 12. Stelt u zich dat eens voor. 
Dit kind moest zorgen voor eten, kleding en 
onderdak voor een peuter. Het “kindgezin”. 
Jaren later liep het dan ook niet zo lekker. 
Pumla kwam vaak na school niet meer thuis. 
Ze ging zich anders gedragen en luisterde niet 
meer. Al snel werd het Angela duidelijk dat 
Pumla, inmiddels 12 jaar, bij mannen kwam 
en met hen naar bed ging. Wat een gevaar 
voor zwangerschap of HIV-besmetting en wat 
een toekomst...! Deze cirkel van uitzichtloos-
heid wil Hart voor Kinderen graag doorbreken. 
Op pag. 6 & 7 leest u nog een paar levensver-
halen. Verdeeld over Zuid-Afrika en Haïti dra-
gen we nu zorg voor 84 kinderen. Dat is 84 
keer een kind; 84 keer een mens in wording, 
een persoonlijkheid die zich mag ontwikkelen 
met een heel wat beter toekomstperspectief. 
Hartelijk dank voor uw steun daarbij. Op dit 
moment zijn we druk doende om nog eens 30 
kinderen een thuis te geven. In onze volgen-
de nieuwbrief meer daarover.

Met vriendelijke groet,
Erna Neuteboom - initiatiefnemer

PS:  in Mei zullen we met TV spotjes op 
RTL 5 en op Family 7 extra aandacht 
vragen voor de nood in Haïti… 

zie pagina 10

Zij blij, 
u blij!!

 



HaÏti anno 2011 een foto impressie van een 

werkbezoek, februari 2011
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Kinderdorp Bon Repos
Kort na de aardbeving in Haïti is Stichting Hart voor 
Kinderen een hulpactie gestart voor het kinderdorp 
Bon Repos, net buiten de hoofdstad Port-au-Prince. 
Al tientallen jaren is dit kinderdorp een lichtbaken 
voor honderden kwetsbare kinderen die op straat 
leven, hulpeloos en vergeten. Het kinderdorp vangt 
ze op, geeft ze nieuwe hoop en een toekomst. Daarom 
heeft Hart voor Kinderen in samenwerking met het 
kinderdorp Bon Repos nieuwe woningen gebouwd 
waardoor 48 kinderen een liefdevol thuis hebben 
gekregen. We willen de kinderen nu blijvend kunnen 
voorzien van eten, kleding, onderwijs en veel liefde…

Ook al zitten ze in een noodgebouw, de kinderen heb-

ben het geweldig naar hun zin op school

Speciaal voor alle donateurs hadden de kinderen 

een liedje ingestudeerd: Merci Bon Papa

Aankleden, lunchpakket mee en dan naar school!

Dankzij uw steun hebben deze kinderen een nieuw thuis! Hier wordt een woning officieel geopend. 

Zijn het geen schatjes?

Kinderen die stralen als sterren

Blond haar is iets heel aparts 

voor deze kinderen…



Haïti...
Het was zover... ons bezoek aan Haïti. Met eigen ogen konden we zien wat u met 

uw bijdrage hebt kunnen bewerkstelligen in een land vol chaos, een land met zoveel 

verdriet.

Hoe kunnen we vertellen van het leven in al die tentenkampen en kampjes? De stank, 

de inmiddels gescheurde tenten, de kippen, varkens, honden en mensen die in dezelfde 

bergen afval zoeken naar iets bruikbaars. De drukte, de chaos van mensen en kapotte 

gebouwen, de hitte, het onvoorstelbaar vieze water, het wassen midden op straat in een 

plastic afwasbak, privacy.....??? 

De meeste mensen hebben familieleden verloren door de aardbeving of door de cholera. 

Het zijn gebroken families vol verdriet en angst, zonder werk of huis. Al anderhalf jaar 

in afwachting..... van wat..... van hulp!!??

En dan... al hobbelend over een weg met vele gaten en scheuren, herrie en heel veel 

mensen, rijden we door een grote poort en komen we in een oase van rust en orde. 

Het kinderdorp Bon Repos. In december deden we een oproep om kinderen te laten 

stralen als sterren. Zie hier de foto’s van de kinderen die dankzij u een veilige plaats, 

rust, hoop en liefde krijgen. Kinderen die stralen als sterren. Kinderen die een thuis 

hebben gekregen. Kinderen die naar school gaan. De school is ook volledig ingestort en 

er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw gebouw. Ondertussen hebben de 

kinderen niet minder plezier om elke dag weer naar hun noodklasje te gaan en te leren.

Deze oase in een chaotische situatie is ontstaan dankzij uw bijdrage. De kinderen 

hebben nu onderdak, dankzij uw steun. In mei starten we een grote campagne. 

Want nu komt het er op aan dat we de kinderen blijvend kunnen voorzien van eten, 

kleding, onderwijs en veel liefde... We zijn nu op zoek naar mensen die ook willen 

meehelpen om deze kinderen te onderhouden en groot te brengen. Iedere dag is er 

weer een... Door donateur te worden helpt u ons dat alles aan deze kinderen te kunnen 

geven. Dat kan al voor  € 7,- per maand. U kunt natuurlijk ook een eenmalige bijdrage 

geven.  Help een ‘moeder’ (tante) met  kinderen weer een dag verder...

Dank u voor uw steun!

Erna Neuteboom

Het is feest met kinderen

om je heen...
Erna bedankt Johan & Wilcie 

Smoorenburg van Bon ReposZo zien de kinderen er uit op zon- en feestdagen

Dankzij uw steun hebben deze kinderen een nieuw thuis! Hier wordt een woning officieel geopend. 

De kinderen danken voor 

het eten

Zijn het geen schatjes?



Zuid-Afrika anno 2011
een foto impressie

Eline 4 jaar
De ouders van Eline woonden in de ‘bush’, gewoon onder 

een stuk plastic. Van kleins af aan werd Eline op de rug 

gebonden bij haar moeder, op haar zoektocht naar eten 

in de vuilniszakken die langs de weg waren gezet! Haar 

vader loopt met krukken. Een tijd terug heeft de moeder 

van Eline geprobeerd de vader te vermoorden en ze zit 

daar nu voor in de gevangenis. 

Voor Eline moest onderdak gevonden worden want haar 

vader kon ook niet voor haar zorgen. Haar vader heeft  

nooit meer contact met de maatschappelijk werkster 

opgenomen om zijn kind te mogen gaan zien. Hij is 

vertrokken naar een andere plaats. Gelukkig heeft Eline 

een thuis gevonden bij haar nieuwe “gezin”! 



Stan 10 jaar
Stan komt uit een erg armoedige situatie. Hij is HIV-

positief en heeft AIDS. Zijn moeder bleek hem zijn 

medicijnen niet te geven en keek niet naar hem om. 

Hij werd zieker en zieker. Eenzaam en alleen lag hij in het 

ziekenhuis. Stan werd aangemeld bij het maatschappelijk 

werk en uit huis geplaatst. Hij ging ziekenhuis in, 

ziekenhuis uit. Stan was helemaal afgestompt en liet geen 

emoties zien. Er werd besloten dat hij beter opgenomen 

kon worden in een hospice omdat alle hoop opgegeven 

werd. Voor deze opname moest een rapport komen waarin 

hij TB-vrij verklaard zou worden. Na wéken wachten, 

bleek dat hij wél TB had en kon hij opgenomen worden in 

een speciaal TB-ziekenhuis. Nu, maanden later, is hij een 

totaal ander kind! Hij lacht zelfs en praat! Hij is al 10 maar 

is nauwelijks naar school geweest. Via een soort ‘home-

school-systeem’ wordt geprobeerd zijn achterstand in te 

halen. Hij is gelukkig in zijn nieuwe gezin.

Abel bijna 2 jaar

De moeder van Abel was al vanaf zijn geboorte erg ziek 

en kon niet voor hem zorgen. Toen bleek dat er geen 

ander familielid was die voor hem wilde zorgen, heeft de 

maatschappelijk werkster hem uit huis moeten plaatsen. 

Hij werd met open armen door zijn pleegouders van één 

van de Hart voor Kinderen huisjes ontvangen. Twee weken 

daarna overleed Abels moeder. Van een vader is niets 

bekend. Abel heeft een tijd TB-medicijnen moeten slikken 

maar hij is nu ‘schoon’. Gelukkig waren de HIV-testen 

allemaal negatief!



Jan en Edith                                                                     

     Sentle      Babongile       Entle          Sipho          Musa        Asanela         Moeder Caroline

Zuid-Afrika
Zanovuyo (Bringer of Love) -Kayamandi - Stellenbosch

House of Joy - Jeffreysbay

Ntombi  Pumla           Asanela        Aphiwe           Sipho          Asive       Moeder Daphne            

New Beginnings -  Vrijgrond- Kaapstad

New Horizons - Vrijgrond -Kaapstap

H f J J ff bH f J J ff bH

St. Clairs house - Ocean View - Kaapstad

 Luvo      Lisekhanya  Sinathemba     Jamie           Lutho            Tray             Moeder Doris

stastadpstad

         Angel          Danny           Dale          Joy         Sally & Warren

t Cl i h O ViCl i h O Vi K t dK t dSt
   Likhona         Eveline         Christien        Thimna       Asibabale       Angie          Isaak & Annie

House of Peace - Jeffreysbay

     Asanja       Thato       Wendy         Zola       Anthebile  Christopher &
          Pretty

Mama Edith met Daniel

Jan en Edith                                                         

Abigail

Legae la Tshepo (House of H
ope)- 

Mmakuanyane - Pretoria

De impact van uw bijdrage



Jan en Edith                                                                     

Voor de kinderen werd er een vakantie-uitje georganiseerd. 
Een heerlijk dag met veel plezier. Hier de foto’s van de twee 
dagtripjes. Een van de kinderen uit Kayamandi (Stellenbos-
ch) naar het park Buzzworld, herkenbaar aan hun gele voet-
balshirtjes van hun favoriete voetbalclub “Bafana”. En een 
tripje van de kinderen uit Vrijgrond (Kaapstad) naar zee. 

Een vakantie-uitje voor de 

kinderen...
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(Lees: you will) make a difference (U maakt 
het verschil!) Yoell® is een serie van exclusieve 
sieraden met de hand vervaardigd door HIV-
besmette vrouwen in Zuid-Afrika. Met het geld 
dat deze vrouwen verdienen zijn zij in staat om 
economisch onafhankelijk te worden en hun eigen 
gezin te onderhouden. Hierdoor verdienen ze ook 
weer een plek terug in de maatschappij. 

Yoell®

Yoell®….. Een mooi cadeau voor uzelf of voor 
een van uw dierbaren! 
U kunt deze prachtige Yoell® sieraden vinden in 
de webwinkels van: 

www.hartvoorkinderen.nl of 
www.bitsofafrica.nl.

U een prachtig sieraad, 

zij een warm thuis

Portia Mpangwa is een getalen-
teerde en hardwerkende jonge 
vrouw. Haar droom? Een eigen 
zaak en een stenen huis. Haar 
probleem? Ze woont in een 
kamer van golfplaten in Zuid-
Afrika. Als het regent, loopt het 
water onder haar bed door en is 
ze bang dat haar ‘huis’ instort. 
Portia maakt sieraden van kraal-
tjes en Zulu beads (zaden). 

Van elke verkochte armband 
gaat de helft naar Portia en de 
andere helft naar het hulp-
fonds Hart voor Kinderen, dat 
verlaten kinderen een nieuw 
thuis geeft. Een mooi cadeau 
voor Portia, de kinderen en u! 

Zie onze websites...

Slechts 7 euro!

www.bitsofafrica.nl & www.hartvoorkinderen.nl

Kapsalon Pascalle uit Hilversum, verkocht met 
veel plezier de prachtige sieraden van Portia. 
Samen hebben zij 470 euro opgehaald. 
Geweldig bedankt namens de kinderen. Top!

Hebt u een winkel en vindt u dit ook een leuke 
manier om kinderen te helpen? 
Neem dan contact met ons op!  

Nieuw: in de winkel van Hart voor Kinderen & Bits of Africa

Sponsortip:

U blij, zij blij!



Samen staan we sterk… 
Hart voor Kinderen werkt samen met partnerorganisaties. Een netwerk dat zich uitbreidt. 
Het betekent dat we in Nederland mogen vertrouwen op mensen met de juiste know how 

en expertise in de begeleiding van “onze” kinderen… Daar waar ze zijn…  

U een prachtig sieraad, 

zij een warm thuis

Portia Mpangwa is een getalen-
teerde en hardwerkende jonge 
vrouw. Haar droom? Een eigen 
zaak en een stenen huis. Haar 
probleem? Ze woont in een 
kamer van golfplaten in Zuid-
Afrika. Als het regent, loopt het 
water onder haar bed door en is 
ze bang dat haar ‘huis’ instort. 
Portia maakt sieraden van kraal-
tjes en Zulu beads (zaden). 

www.bitsofafrica.nl & www.hartvoorkinderen.nl

Het MKI (Medical Knowledge Instituut)  

De pleegmoeders/ouders van Hart voor Kinderen kunnen lessen en voorlichting 
volgen midden in de sloppenwijken waar zij wonen bij onze partnerorganisatie 
het MKI (het Medical Knowledge Instituut). Hier ziet u een groep moeders die 
voorlichting krijgen over het gebruik van een condoom. Zoals u weet heel 
belangrijk in de bestrijding van HIV/AIDS. Ook in het belang van de 
opgroeiende kinderen die zij verzorgen.  Kennis is vooruitgang!  

‘Victory for all’ … (V4all)  

Zo’n  twee jaar geleden waren we 
op bezoek bij Astrid en Johan Vos 
die met hun stichting ‘V4All’ al vele 
jaren geweldig mooi werk doen in 
Jeffrey’s Bay aan de oostkust van 
Zuid-Afrika.  Hun werk daar heeft 
een grote indruk op ons gemaakt. 
Het was dan ook heel bijzonder dat 
Astrid en Johan afgelopen jaar in 
Nederland waren en wij na een reeks 
van gesprekken  nu door middel 
van een overeenkomst definitief een 
samenwerkingsverband beklonken. 

Home from Home  

Onze partnerorganisatie Home from Home in Zuid-Afrika mocht een prestigieuze inter-
nationale prijs in ontvangst nemen vanwege hun (en door ons overgenomen, red.) unieke 
zorgmodel. Juist vanwege het kleinschalige gezinszorgmodel van zo’n 6 kinderen per 
pleegmoeder/ouders binnen hun eigen omgeving ontvangen de kinderen persoonlijk op hen 
afgestemde zorg op het gebied van onderwijs, psychische en medische ondersteuning. 
Broertjes en zusjes worden bij elkaar geplaatst en de kinderen blijven zo veel  mogelijk 
wonen in de community van waar ze zijn geboren, dus ook van hun taalgebied.
Pippa Shaper (links op de foto), contactpersoon van onze partnerorganisatie, mocht de prijs 
in ontvangst nemen. 



Uw hulp is hard nodig

Geef kansarme 
kinderen
de warmte van 
een gezin...

Waar een kind 
weer kind mag zijn…

Deze armbanden kunt u 
      bestellen via onze webwinkel                       
           www.hartvoorkinderen.nl

           Tel: 035 - 772 1104

www.hartvoorkinderen.nl

Kinderen uit de sloppenwijk....                          
Kinderen van de straat….                                    
Kinderen op een vuilnisbelt….
Kinderen die vaak ziek zijn….
Kinderen die misbruikt zijn….
Kinderen zo kwetsbaar…..

Lithua en Asenele zijn kleine 
meisjes die geen 
‘Welterusten mama’ kunnen 
zeggen. Niet omdat ze niet 
kunnen praten, maar omdat 
ze geen moeder hebben die 
voor hen zorgt.

Kinderen alleen, kwetsbaar, hulpeloos.

Concreet nodig: 
Armen om het kind heen, liefde, aandacht, 

veiligheid, voedsel, onderdak, kleding,medische zorg en 
voorlichting, onderwijs, begeleiding tot zelfstandigheid.

Kortom:
 Een moeder die ze ‘mama’ mogen noemen, een gezin, 

een echt thuis!

Het gaat om 
miljoenen kinderen…
Elk kind is uniek
Elk kind is het waard
Elk kind verdient een 
toekomst!

            ramp Haïti

Het zorgmodel van Hart voor Kinderen ziet het familie- 
en gezinsleven als een hoeksteen van de samenleving. 

Stichting Hart voor Kinderen helpt 
bij het stichten van nieuwe gezinnen 
binnen de eigen cultuur en gemeen-
schap waartoe het kind behoort. 
We zoeken pleegmoeders (ouders) 
die zorg willen dragen voor een gezin 
met maximaal 6 kinderen. 

Uiteraard spelen de pleegmoeders 
(ouders) een cruciale rol in deze 
oplossing. 
Zij zijn het rolmodel in het leven van 
deze kinderen. De pleegmoeders 
(ouders) worden ondersteund door 
professionals in de gezondheids- en 
kinderzorg. Hart voor Kinderen werkt 
hiervoor samen met verschillende 
partnerorganisaties. Regelmatig 
komen pleegouders en staf bij 
elkaar om de situatie te bespreken, 
problemen op te lossen, kennis met 
elkaar te delen en bemoediging te 
ontvangen. 

Verdrietig genoeg zijn de meeste 
kinderen in de reeds gestichte 
pleeggezinnen HIV-positief. 
De moeders worden daarom getraind 
om deze kinderen met behulp van 
aidsremmers te verzorgen, waardoor 
ze een relatief normaal leven 
kunnen hebben. Voor het opvoeden 
van de kinderen ontvangen de pleeg-
moeders (ouders) financiële stabiliteit 
naar de toekomst. 
Een win-win situatie! 

Een kind kan er niets aan doen dat 
het onder zulke moeilijke 
omstandigheden wordt geboren 
en zonder een liefdevolle en goede 
verzorging moet leven.  

Een win-win situatie! 

Helpt u ons mee deze kinderen een mama, een thuis te geven?

            ramp Haïti

Wij kunnen daar wél iets aan 
doen! Want een kind hoort 
kind te zijn.      Punt. 

Sloppenwijk “Khayelitsha”

Wat u kunt doen!

Voor gemiddeld 700,00 euro per
maand kunnen wij een gezin van zes 
kinderen en een pleegmoeder onder-
houden. 
Wij zoeken 100 mensen die elk 
7 euro per maand willen bijdragen.

Dat is:

Bouwfonds: voor gemiddeld  25.000 
euro kunnen wij voor zo’n gezin ook 
een huisje bouwen.

De hulpprojecten van Hart voor 
Kinderen worden mogelijk gemaakt 
door giften. Die donaties kunnen 
bestaan uit individuele giften, 
opbrengsten uit acties, giften van 
organisaties, kerken of bedrijven. 

U kunt ons op verschillende 
manieren helpen:

Let op: 2mm korter! 

Wij kunnen daar wél iets aan 
doen! Want een kind hoort 
kind te zijn.      Punt. 

Nieuwbouw huisjes

Uw hulp is hard nodig

22 cent per dag...

•   als maandelijkse donateur   
     (vanaf slechts € 7,00 per maand) 

•   met een eenmalige gift
•   door het doen van een 
     schenking (legaat) 
•   of via een nalatenschap 
     (testament) 

Wat u kunt doen!

Redactie: Erna Neuteboom, Louis Pool
Eindredactie: Erna Neuteboom
Ontwerp: Justin Heyl, Action Reaction Productions
Drukkerij: Graficiënt Printmedia
Fotografie: Louis Pool / Justin Heyl / Patricia Steur 

Colofon

Stichting Hart voor Kinderen
Postbus 160 - 1250AD LAREN NH
Tel: 035 – 772 11 04 op woensdag
en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
Website: www.hartvoorkinderen.nl ~ E-mail: info@hartvoorkinderen.nl
Giften: Rabobank: 1131.39.543 t.n.v. Hart voor Kinderen
Voor betalingen vanuit het buitenland: 
IBAN nr: NL19 RABO 0113.1395.43 ~ BIC code: RABO NL2U
Giften zijn fiscaal aftrekbaar! ~ ANBI-nummer: 57 992
Deze nieuwsbrief verschijnt 1 tot 2 maal per jaar

Het zorgmodel van Hart voor Kinderen ziet het familie- 
en gezinsleven als een hoeksteen van de samenleving. 

Stichting Hart voor Kinderen helpt 
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kunnen hebben. Voor het opvoeden 
van de kinderen ontvangen de pleeg-
moeders (ouders) financiële stabiliteit 
naar de toekomst. 
Een win-win situatie! 

Een kind kan er niets aan doen dat 
het onder zulke moeilijke 
omstandigheden wordt geboren 
en zonder een liefdevolle en goede 
verzorging moet leven.  

Een win-win situatie! 

Helpt u ons mee deze kinderen een mama, een thuis te geven?

            ramp Haïti

Wij kunnen daar wél iets aan 
doen! Want een kind hoort 
kind te zijn.      Punt. 

Sloppenwijk “Khayelitsha”

Wat u kunt doen!

Uitgangspunt van Hart voor Kinderen
is het stichten van nieuwe gezinnen
binnen de eigen cultuur en gemeenschap
waartoe het kind behoort.
We zoeken pleegmoeders (ouders)
die samen met kinderen een nieuw
gezin willen vormen.


